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GEDULDIG WACHTEN

Ik blijf wachten tot mijn tijd gekomen is. Job 14:14 (Eng. vert. KJV)

Je verblijf hier op aarde duurt maar kort, en dat maakt de hemel des te heerlijker. Niets maakt rust

zo kostbaar als wanneer je eerst hard hebt gewerkt. En niets laat echte veiligheid zo dierbaar voelen

als wanneer je ook gevaar hebt gekend. Zelfs de littekens die je hier oploopt, en de sporen van strijd

die je draagt, zullen straks alleen maar je overwinning glansrijker maken, wanneer je verwelkomd

wordt bij allen die de wereld hebben overwonnen. Denk hier eens over na: je zou de diepe

verbondenheid met Christus nooit echt ten volle ervaren als je niet eerst een tijd hier beneden

leefde. Hij werd Zelf immers gedoopt in het lijden tussen de mensen. En als jij Zijn Koninkrijk wilt

delen, zul je ook een deel van dat lijden dragen. Maar die verbondenheid met Hem is zo groot, zo

eervol, dat zelfs het zwaarste verdriet een kleine prijs is om Christus zó nabij te leren kennen. Weet

je, er is nog een reden waarom je hier wat langer blijft: het is voor het welzijn van anderen. Je zou de

hemel niet binnen willen gaan voordat je taak hier op aarde af is. Misschien heeft God jou nog

bestemd om mensen te bereiken die verdwaald zijn in de woestijn van de zonde. En ja, jouw leven

hier is ook om God te eren. Een gelouterd kind van God schittert als een prachtig geslepen diamant

in de kroon van de Koning. Jij bent Zijn werkstuk, en juist door jouw beproevingen wordt Zijn

heerlijkheid zichtbaar. Onze dagen liggen vast in Zijn eeuwige besluit. Daarom hoef jij je geen zorgen

te maken. Wacht rustig, vertrouwend en met geduld… totdat de paarlenpoorten voor je opengaan.
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