GEDULDIG VOLHARDEN IN BEPROEVINGEN TOT GODS EER

Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een Rorte tijd - als het nodig is — bedroefd door allerlet
verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof - die van groter waarde is dan die van goud, dat
vergaat en door het vuur beproefd wordt — mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid, bij de

openbaring van Jezus Christus. 1 Petrus 1:6-7

Een gelovige die beproefd wordt, brengt God meer eer dan iemand die dat niet is. In mijn diepste
overtuiging weerspiegelt een gelovige die gevangen zit de heerlijkheid van God misschien wel
sterker op zijn Meester dan een gelovige die in het paradijs verblijft. Een kind van God dat door het
vuur gaat zonder dat zijn haar verbrandt en zonder de geur van het vuur te dragen, toont de
heerlijkheid van God zelfs meer dan degene die een kroon draagt en onafgebroken lof zingt voor de
troon van de Vader. Niets eert een arbeider meer dan het doorstaan van beproevingen en het trouw
blijven aan zijn opdracht. Zo is het ook met God. Hij wordt verheerlijkt wanneer Zijn heiligen
standvastig blijven en hun integriteit bewaren. Petrus bracht meer eer aan Christus toen hij op het
water liep dan toen hij veilig op de vaste grond stond. Zijn stappen op het land gaven geen
bijzondere eer aan God, maar zijn geloofsdaad op het water weerspiegelde Gods heerlijkheid. Als we
door volharding hier op aarde meer juwelen aan de kroon van Christus kunnen toevoegen, waarom
zouden we dan verlangen om uit deze wereld weggenomen te worden? Laten we liever zeggen:

“Het is een zegen om daar te zijn waar we Hem kunnen verheerlijken.”
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