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GEDACHTEN OVER JEZUS

Jezus, wat een oneindige zoetigheden zijn er in Zijn Naam! De indrukken, die wij ontvangen, als we

Hem beschouwen, kunnen worden vergeleken met sommige lenzen, die wanneer men ze in de hand

neemt en in een bepaalde richting houdt, een lichtbeeld vóórtbrengen en daarna in een andere

richting gehouden, een ander beeld opleveren. Welke kant men ze ook wendt, altijd ziet men een

prachtige lichtstraal en nieuwe kleuren vertonen zich aan het oog. O, neem Jezus tot uw

hoofdgedachte, stel u Hem voor, denk na over Zijn verhouding tot uw ziel en nooit zult u dat ene

onderwerp kunnen uitputten. Denk over Zijn eeuwige verhouding tot u, en ook over uw zo bekende

en bewuste verhouding tot Hem, sinds u geroepen bent door Zijn genade. Denk hoe Hij uw broeder

werd, hoe Zijn hart medelijdend voor het uwe sloeg; hoe Hij u kuste met de kussen van Zijn liefde en

Zijn liefde u zoeter was dan wijn. Zie terug op de zonnige plekjes in uw levensgeschiedenis, toen

Jezus u toefluisterde: ”Ik ben de uwe,” en u antwoordde: ”U bent de mijne.” Denk aan die dierbare

ogenblikken, toen een engel uit de hemel neerdaalde, u op zijn vleugels nam en u omhoog droeg en

u deed zitten in hemelse plaatsen, waar Jezus is, opdat U met Hem gemeenschap zou hebben. Of

denk aan die andere ogenblikken, door Paulus zozeer op prijs gesteld, toen u gemeenschap had aan

het lijden van Christus, toen u zich bewust was voor Christus te kunnen sterven, zoals u die hebt in

de rijke ervaring van uw doop, met Hem gestorven en met Hem opgestaan. Denk aan uw

verhouding tot Christus, Die in de hemel zal worden voortgezet. Denk aan het uur, dat nadert,

waarin u de met bloed besprengde schare zult begroeten op de eeuwige kust, en waarin Jezus u

verwelkomen zal, als meer dan overwinnaar en een kroon op uw hoofd plaatsen zal, de glans van de

sterren te boven gaande. O, neem Jezus tot blijvend onderwerp van uw gedachten, en elke dag zult

u nieuwe verkwikkende gedachten aan Zijn genade, Zijn schoonheid, Zijn heerlijkheid ontlenen. In

Hem hebt u een nooit uitgeput onderwerp van vergenoeging, een voorwerp van aantrekkelijkheid,

een middelpunt van liefde.
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