GEBRUIK DE MIDDAGMAALTLID

Kom, gebruik de middagmaaltijd. (Johannes 21:12) Lees verder Openbaring 3:14—22.

We moeten leven in het geloof in God en luisteren naar Zijn stem als Hij zegt, “Eet, o vrienden,
drink. Ja, drink overvloedig, o geliefden.” Als je als meneer Twijfelachtig wilt zijn, kan ik je daarvoor
een recept geven: Neem elke morgen en avond maar een klein beetje geestelijk voedsel in je
binnenkamer, verwaarloos het gebed met het gezin, ga nooit naar een gebedsbijeenkomst, spreek
door de week in geen geval over religieuze dingen. Ga op het laatste moment naar Gods huis en val
in slaap als je daar bent en spreek veel over het weer zodra je weer buiten staat. Beperk je een paar
weken tot die regels en je zult snel klein genoeg zijn om door Satan aangevallen te worden zodat je
ernstig en gevaarlijk zult vallen. De dokters vertellen ons dat de ziekten die tegenwoordig het meest
voorkomen wijzen op een lage conditie van de vitale krachten. Ik geloof dat we in de kerk aan
dezelfde soort ziekten lijden. Er was een tijd dat de gemeente haar jonge bekeerlingen moest
berispen omdat ze vervolging uitlokten en het martelaarschap uitnodigden. Nu moeten we de
gemeente aanwakkeren en er bij onze mensen op aandringen om meer op te offeren voor de zaak
van Christus. Je hoeft niet bang te zijn dat iemand zich zal doden doordat hij te veel werkt, we
moeten het eerder betreuren dat er zo weinig overvloed van geest en vitale kracht lijkt te zijn onder
Christenen. Niemand van ons moet een stapje terug doen, integendeel, we moeten alle krachten
verzamelen en aansporen tot de volle inspanning in dienst van de Meester. Voor dit doel, “Kom,
eet.” Al je kracht hangt af van je eenheid met Christus. Weg van Hem verga je als tak die afgebroken

is van de wijnstok. Gevoed door Hem groei je als de tak die drinkt van de sap van de wortel
Ter overdenking

De Christelijke behoefte aan geestelijk brood wordt gevraagd in het gebed (Luke 11:3), toegepast in
een gelijkenis (Luke 11:5-13) en beantwoord in een Persoon (John 6:34-35). Omdat Jezus het
Levensbrood is, zullen we geestelijk ondervoed en zwak worden als we ons door het geloof te

weinig met Hem voeden.

Preek 633, datum onbekend
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