GEBRUIK DE DAG NUTTIG

Beroem u niet over de dag van morgen, want gij weet niet wat de dag zal baren. Spreuken 27:1

Door hun hoop op de toekomst zijn sommigen rare dingen gaan doen. Ze geven uit wat ze zullen
krijgen, of liever: wat ze nooit zullen krijgen. Velen zijn aan lagerwal geraakt door de ijdele droom
van het speculeren. En wat is dit anders dan dat ze zich heel sterk beroemen op de dag van
morgen? Zeker, ik heb het geld niet voor wat ik nu aanschaf, maar morgen, morgen ben ik in goeden
doen, morgen ben ik misschien de rijkste van allemaal. Een gelukkige zakelijke transactie haalt me
uit het dal... Menigeen is tegenwoordig kreupel, blind en doof omdat hij in de toekomst boven de
anderen hoopte uit te steken. Ik moet altijd lachen om mensen die tegen me zeggen: Dominee, rust
wat, dan kunt u straks des te langer werken. Blijf een poosje, want anders verspilt u uw krachten;
morgen kunt u ook nog werken. Dan vraag ik hun te bedenken dat dit niet de leer is van de Schrift,
want die zegt: ‘Alles wat uw hand vindt om te doen, doe dat met uw macht’, en ik zou mezelf erger
vinden dan een dwaas, als ik mijn ‘vandaag’ zou weggooien in de hoop op ‘morgen’, als ik vandaag
zou liggen op de rustbank van het nietsdoen met de gedachte dat de triomfwagen van morgen al
mijn luiheid zal goedmaken. Dus geliefden, als we onze God liefthebben, zullen we genoeg vinden om
te doen wanneer we al onze ‘morgens’ krijgen en ook al onze ‘vandaags’ gebruiken. Als we onze God
dienen zoals het behoort, en bedenken wat Hij voor ons heeft gedaan, zullen we merken dat we
onze handen meer dan vol hebben. Laten we ervoor zorgen dat we in het heden niet beschadigd

raken door ons te beroemen op de dag van morgen.
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