Maar de goedertierenheid des HEEREN is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over degenen, die Hem
vrezen, en Zijn gerechtigheid aan kindskinderen; Aan degenen, die Zijn verbond houden, en die aan

Zijn bevelen denken, om die te doen. Psalm 103:17-18

Hoe bemoedigend is de gedachte aan de nooit ophoudende tussenkomst van onze Verlosser voor
ons. Als wij bidden, pleit Hij voor ons; en als we niet bidden, bepleit Hij onze zaak en door Zijn
smekingen beschermt Hij ons tegen onvoorziene gevaren. Nauwelijks weten wij wat wij de Heere
voor Zijn tussenkomst te danken hebben. Als we de heuveltoppen van de hemel zullen bereiken en
we terug zullen zien op de weg waarop de Heere ons geleid heeft, wat zullen we Hem dan prijzen,
Die voor de eeuwige troon onze zaak tegenover onze onzichtbare vijanden bepleit heeft. Maar Ik
heb voor u gebeden dat uw geloof niet zal ophouden.” Als iemand mij zou vragen om een korte
samenvatting van de christelijke godsdienst te geven, dan zou ik zeggen: gebed. Als mij gevraagd
zou worden: ‘Waaruit bestaat in het algemeen gesproken de christelijke ervaring?’ dan zou ik
zeggen: gebed. Voordat een mens kan bidden, moet hij overtuigd zijn van zonde; voor hij kon bidden
moest hij enige hoop bezitten dat er genade voor hem bestond. Alle christelijke deugden zijn in dat
ene woord gebed besloten. In tijden van tegenspoed zal onze beste communicatie met God
gedragen worden door onze smekingen. Leg Hem uw zaak voor, houd u vast aan Zijn belofte en
pleit daar dan op met heilige vrijmoedigheid. Dit is de beste, de zekerste en snelste weg tot

bevrijding.
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