GAL. 6:14 - DRIEVOUDIGE KRUISIGING

Maar het zij verre van mij, dat ik zou roemen anders dan in het kruis van onze Here Jezus Christus;

door welke de wereld mij gekruisigd is en ik van de wereld. Gal. 6:14
Paulus had hen, die van de leer van het kruis waren afgeweken, nadrukkelijk bestraft. (Gal. 6:12, 13).

Als wij anderen bestraffen, moeten wij wel zorg dragen, dat wij zelf op de rechte weg zijn, daarom
zegt hij: "Het zij verre van mij, dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onze Here Jezus

Christus.

Ons eigen vastberaden vasthouden aan de waarheid, is, als dit ook in de praktijk wordt gezien, een

zeer krachtig argument tegen onze tegenstanders.

Paulus raakt in vuur van verontwaardiging, als hij denkt aan de tegenstanders van het kruis. Niet

zodra raakt bij dit onderwerp aan, of hij is in gloed.

Maar hij heeft zijn redenen, en deze worden helder en duidelijk door hem uiteengezet in de laatste

woorden van de tekst.

Wij hebben hier drievoudige kruisiging:

I. Christus gekruisigd. "Het kruis van onze Here Jezus Christus."

Hij maakt melding van de zoendood van Jezus in de duidelijkste en aanstotelijkste benamingen.
Het kruis was even schandelijk als de galg.

Doch in de scherpste tegenstelling met betrekking tot de persoon, die het verdraagt, want aan Hem

geeft hij de volle eer in de hoogheerlijke titel-"Onze Here Jezus Christus."

Hij verwijst naar de leer van de vrije rechtvaardigmaking en van de volle verzoenig door de dood van

Jezus aan het kruis.Hierin roemde hij zo, dat hij in niets anders roemde, want hij beschouwde het
1. Als een openbaring van Gods karakter. "God was in Christus." (2 Cor. 5:19).

2. Als de tentoonspreiding van de liefde des Zaligmakers. (Joh. 15:13).
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3. Als het wegdoen van de zonde door de verzoening. (Hebr. 9:26).

4. Als de toeademing van hoop, vrede en blijdschap aan de ziel, die in wanhoop is vervallen.
5. Als het grote middel om harten te bewegen en levens te veranderen.

6. Als berovende de dood van zijn verschrikking, daar Jezus gestorven is.

7. Als de hemel verzekerend aan alle gelovigen.

Uit al deze oogpunten beschouwd, is het kruis een lichtkolom, schitterend en stralend van

onuitsprekelijke heerlijkheid.
II. De wereld gekruisigd: "De wereld is mij gekruisigd."

Als resultaat van alle dingen te beschouwen in het licht van het kruis, zag hij de wereld als een

boosdoener ter dood gebracht aan het kruis.
1. Haar karakter veroordeeld. (Joh. 12:31).

2. Haar oordeel geminacht. Wie laat zich aan de mening van een gehangen misdadiger gelegen

liggen?

3. Haar onderwijs veracht. Welk gezag kan zij hebben?

4. Haar genoegens, eerbewijzingen en schatten versmaad.

5. Haar doeleinden, grondslagen en gezindheid verworpen.

6. Haar dreigementen en haar liefkozingen als niets geacht.

7. Zij zelf bestemd om weldra voorbij te gaan en haar heerlijkheid van te verwelken.
III. De gelovige gekruisigd. "En ik van de wereld."

Voor de wereld was Paulus niet beter dan een gekruisigde.

Als de Christen getrouw is, dan kan hij verwachten dat men hem behandelt als iemand, die alleen

geschikt is om smadelijk ter dood te worden gebracht.
Waarschijnlijk zal hij:

1. Zich overbluft, bedreigd en bespot zien.

© Het Spurgeon Archief

Page: 2



2. Zijn naam en zijn eer gering geacht zien, omdat hij zich met de godvruchtige armen vergezelt.
3. Zijn daden en beweegredenen verkeerd zien voorgesteld.

4. Zich veracht zien als een soort van waanzinnige, of ten minste als iemand van zeer twijfelachtig

verstand.
5. Zijn leer zien voorgesteld als uitgekreten, volkomen afgedaan, enz.
6. Zijn gewoonten en zijn levenswijze beschouwd zien als Puriteins en geveinsd.

7. Zichzelf zien opgeven als iemand, met wie niets is uit te richten en die bijgevolg voor de

maatschappij dood is.

Laat ons roemen in het kruis, omdat het de heerlijkheid van de wereld, haar eer en haar macht aan

het hout van de schande doet sterven.
Laat ons roemen in het kruis, als de mensen ons alle andere heerlijkheid ontnemen.
Memoranda.

Indien gij nog niet ontdekt hebt, dat Christus gekruisigd de grondslag is van geheel het Boek, dan
hebt gij uw Bijbel met zeer weinig nuttigheid voor uzelf gelezen. Uw godsdienst is dan een
hemel zonder zon, een boog zonder sluitsteen, een kompas zonder naald, een klok zonder veer of

gewichten, een lamp zonder olie. Hij zal u niet vertroosten, uw ziel van de hel niet verlossen.
J. C.RYLE.

Broeders, het kruis van Christus is uw kroon, de versmaadheid van Christus uw rijkdom, de schande

van Christus uw heerlijkheid. Jozef ALLEINE, geschreven in de "gemene gevangenis."
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