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GA ACHTER DIE MAN AAN!

…een ieder die gelooft, wordt door Hem gerechtvaardigd van alles waarvan u door de wet van Mozes

niet gerechtvaardigd kon worden. Handelingen 13:39

Spurgeon had veel helpers in zijn kerk, niet alleen ouderlingen en diakenen. Vele anderen hielpen

op verschillende manieren het werk te bevorderen. Ik wil je vertellen over twee van zulke mannen

en wat zij deden. Zij gingen de straten rond Spurgeons kerk in om mensen aan te spreken, hen uit te

nodigen voor de diensten en folders uit te delen. Een van deze mannen was een beroemde

hardloper en had in veel wedstrijden prijzen gewonnen! Meestal liepen ze elke zondagochtend aan

beide kanten van dezelfde straat. Op een ochtend gaf een van hen een folder aan een man die zei:

"Wat heeft het voor zin om mij dit traktaat te geven? Over een uur ben ik in de hel!"

De christen die de folder had gegeven stak de weg over om zich bij zijn vriend te voegen en zei

tegen hem: "Heb je gehoord wat die man zei?" "Nee," zei zijn vriend, "wat dan?" "Hij zag er heel wild

uit," was het antwoord, "en hij had het erover dat hij binnen een uur in de hel zou zijn! Of hij is gek,

of hij gaat zelfmoord plegen!" Waarop de ander zei: "Kom op laten we hem volgen, ga achter die

man aan!"

Dus haalden ze de man in, en één vroeg hem: "Wat zei je toen je die folder aanpakte?"

Hij antwoordde: "Dat gaat je niets aan! Bemoei je met je eigen zaken!"

De christen zei: "Oh, maar het gaat me wel aan, want als ik je goed hoorde, zei je dat je binnen een

uur in de hel zou zijn."

De man zei: "Ja, dat is wat ik zei, en ik zal deze wereld ook binnen een uur verlaten!"

De christen zei: "Nee, dat doe je niet, want ik blijf bij je en ik laat je geen moment alleen, waar je ook

heengaat!"

Toen begon de man de christenen iets over zichzelf te vertellen. Hij had al drie dagen niets gegeten

en had de hele nacht op straat gelopen! Dus gaven ze hem een goed ontbijt en namen hem daarna

mee naar de kerk. Vervolgens namen ze hem mee naar de plek waar ze gewoonlijk dineerden en at

hij met hen mee. 's Middags namen ze hem mee naar de Bijbelgroep en 's avonds weer naar de kerk.
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En wonder boven wonder, hij werd bekeerd! Toen vertelde hij zijn twee nieuwe vrienden meer over

zichzelf. Hij had een goddeloos leven geleid, hoewel zijn vrouw christen was. Ze hadden in het

noorden van Engeland gewoond, maar vier of vijf maanden eerder had hij haar verlaten en was hij

naar Londen gekomen. Al snel betaalden de christenen zijn rit naar huis en keerde hij terug. Zijn

vrouw was erg blij om hem weer te zien, en vooral blij dat ook hij nu gelovig was!

Ze schreef naar de twee christelijke mannen en vertelde hen dat ze lang voor haar man gebeden

had, maar dat ze dacht dat ze hem nooit meer zou zien nadat hij haar verlaten had. Ze was zo blij en

dankbaar tegenover de Heere, en ook tegenover die twee christenen die hem die zondagochtend

achterna waren gegaan. God herstelde de dingen in het leven van die man! En Hij zal hetzelfde doen

voor iedereen die op Hem vertrouwt. De Bijbel zegt: "En door Hem (de Heere Jezus) wordt een ieder

die gelooft van alles gerechtvaardigd" (Handelingen 13:39).

Vertaald uit: A Fly on The Nose and 51 other great stories.
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