
© Het Spurgeon Archief

Page: 1

EVEN GOED ALS JEZUS?

Hij, Die geen zonde gedaan heeft… 1 Petrus 2:22

Spurgeon had twee zoons: Thomas en Charles. Beide zoons geloofden in de Heere Jezus. Je zult

later nog wel meer lezen over Thomas. Maar hier is alvast een verhaal om je nieuwsgierig te maken!

Op een dag stond Thomas op een treinstation in Londen. Hij moest een uur wachten op zijn trein.

Een andere jongen wachtte ook en ze raakten aan de praat. Weet je waar Engelsen vaak over

kletsen? Over het weer!

De jongen zei: "Het is hier super mistig, hè?" In die tijd hing Londen vaak vol mist door rook van

haardvuren en fabrieken. De jongen kwam niet uit Londen en vond het eng. Maar Thomas was eraan

gewend. Hij zei: "Nee joh, dit is maar een beetje nevel. Dit telt niet eens als echte mist!" Maar de

jongen dacht aan iets ernstigers, en vroeg: "Geloof jij in het lot? Want dan denk je dat God niet alles

bestuurt." Thomas, net als zijn vader, greep meteen de kans om over de Heere Jezus te praten. Hij

zei: "Nee, ik geloof in een goede en wijze God!" De jongen vertelde: "Ik ken een atheïst. Dat is

iemand die niet gelooft dat God bestaat. We praten vaak samen en ik word bijna zelf een atheïst! Hij

zegt dat Jezus een goed Mens was, maar geen God."

Hoe weten wij dat God bestaat? Ons hart fluistert het ons in, de schepping om ons heen laat het

zien en de Bijbel vertelt het ons. Als je christen bent, ken je God zelfs persoonlijk! Iemand vroeg een

aan een christen: "Hoe weet jij dat God bestaat?" De christen antwoordde: "Omdat ik vanmorgen

nog met Hem gesproken heb!" Thomas wist precies wat hij moest zeggen: "Vertel die atheïst dat

Jezus Zelf zei dat Hij God was. Als dat niet waar is, loog Hij en was Hij geen goed Mens!" Jezus zei

inderdaad dat Hij God was. Als dat niet waar was, zou Hij de mensen hebben bedrogen.

De jongen zei: "Mijn vriend denkt dat anderen mensen net zo goed kunnen zijn als Jezus, dominee

Spurgeon bijvoorbeeld!" De jongen wist niet dat hij met Spurgeons zoon praatte! Thomas lachte:

"Zeg je vriend maar dat Spurgeon zichzelf nooit met Jezus zou vergelijken, want hij is ervan

overtuigt dat Jezus het Lam van God is!" Spurgeon wist dat hij een zondaar was, maar Jezus

zondigde nooit en is Gods Zoon. De apostel Petrus, die Jezus goed kende, zei: "Hij, Die geen zonde
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gedaan heeft en in Wiens mond geen bedrog gevonden is." (1 Petrus 2:22). Hopelijk hielp dit gesprek

de jongen om te geloven, en zo voor altijd bij Jezus te mogen zijn!
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