EERST LEREN DAN NAAR BUITEN

En die maait, ontvangt loon, en vergadert vrucht ten eeuwigen leven; opdat zich te zamen verblijde,

beide, die zaait en die maait. JOHANNES 4:36

Hij kwam uit zijn eenzaamheid en begon te zaaien. Wat ik wil zeggen is dit, in het begin leeft een
christen heel verstandig binnenshuis, er moet in de ziel veel schoongemaakt en geschrobd worden.
Wanneer bijen uit hun cellen komen, brengen ze altijd de eerste paar dagen van hun leven door in
de bijenkorf om alles op te ruimen en ordelijk te maken. Ze gaan niet eerder uit om honing te
verzamelen totdat ze eerst het huishoudelijk werk thuis hebben gedaan. Ik wou dat alle christenen
hun huishoudelijk werk zo snel mogelijk op orde krijgen, dingen als, kennis van proefondervindelijke
zaken zoals inwonende zonde, en het groeien in de genade. Maar daarna ging de zaaier uit om te
zaaien. Hij was niet tevreden met zijn persoonlijke ervaring, maar hij ging uit om te zaaien. Er zijn
een aantal mensen die zich ellendig voelen omdat ze altijd maar thuis blijven. Ga naar buiten,
broeder; ga naar buiten, zuster. Je geestelijke ervaringen zijn nuttig, maar het is belangrijk dat je ze

gaat gebruiken. Zorg dat vanbinnen alles op orde is, zodat je buiten aan het werk kunt.
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