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ER IS MAAR ÉÉN GOEDE WEG

En aldaar zal een verheven baan en een weg zijn, welke de heilige weg zal genaamd worden. Jesaja

35:8

Het is één weg: een verheven baan en een weg: niet twee verheven banen en niet twee wegen. Als

we mensen Gods zijn, is de geest van ons allen één wat betreft de ene weg die leidt tot God. We

vertrouwen op dezelfde Zaligmaker, worden levend gemaakt door dezelfde Geest en het gevolg is

dat onze ervaring een levenskrachtige eenheid in zich heeft. Aan de Universiteit van Utrecht

ontmoetten jaren geleden tal van christenstudenten uit verschillende landen elkaar, en bij een

bepaalde gelegenheid spraken ze af dat vier personen, die Europa, Azië, Afrika en Amerika

vertegenwoordigden, het werk der genade aan hun hart zouden beschrijven. De ernstige broeder

uit Nieuw Engeland, de vriend uit Kaap de Goede Hoop en de zendings- student uit India ontdekten

dat hun verhalen klopten met dat van een jonge edelman uit Holland. Plaatsen en omstandigheden

verschilden sterk, maar de vreugde en het verdriet, de strijd en de overwinning van ieder waren

hetzelfde, en één hoop vervulde ieder hart. John Newton vertelt ons over een ontmoeting die hij

had met een zekere Occam, een prediker uit India, die zijn verhaal niet aan boeken ontleend kon

hebben; maar toch, toen Newton en hij hun aantekeningen over de zonde en de Zaligmaker

vergeleken, waren ze elkaars gelijken. Er is maar één goede weg. We moeten ons niet laten

misleiden. Er zijn geen twee wegen naar de hemel. Als iemand u zegt dat er twee evangeliën zijn,

moet u hem maar aan de woorden van Paulus herinneren: ‘... een ander evangelie, daar er geen

ander is; maar er zijn sommigen die u ontroeren en het Evangelie van Christus willen verkeren.’
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