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ER IS KOREN IN EGYPTE

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 "Voor Iedere Avond"
Er is koren in Egypte. Genesis 42:2

Alle volken werden door hongersnood gekweld, en het scheen onvermijdelijk, dat Jakob en Zijn

gezin gebrek zouden lijden; maar de zorgende God, die nooit de voorwerpen van zijn vrije liefde

vergeet, had een voorraadschuur voor zijn volk gevuld, waardoor hij de Egyptenaren de schaarste

tevoren liet aankondigen, en ze noopte het koren gedurende de jaren van overvloed te verzamelen.

Weinig verwachtte Jacob zijn bevrijding uit Egypte; doch daar was koren voor hem in voorraad.

Gelovige, al zijn alle dingen schijnbaar tegen u, wees verzekerd, dat God iets ter van u redding heeft

uitgedacht: in het register van uw smarten is de voorwaarde van uw behoud begrepen. Op de een of

andere wijze zal Hij u redden en voor u zorgen. Uw hulp mag van een zeer onverwachte zijde

komen, zeker zal zij komen als de nood op het hoogste is, en gij zult de naam des Heren groot

maken. Indien de mensen u geen voedsel brengen, zullen de raven het doen; indien de aarde geen

tarwe oplevert, zal het manna uit de hemel regenen. Heb daarom goede moed en vertrouw op de

Heere. God kan maken dat de zon in het westen opgaat, indien het Hem behaagt, en kan de bron

van lijden in een fontein van vreugde veranderen. Al het koren van Egypte was in handen van de

geliefde Jozef; hij opende en sloot de voorraadschuren naar zijn wil. En zo zijn de schatten der

Voorzienigheid geheel in de macht van de Heere Jezus, die ze edelmoedig onder zijn volk zal

uitdelen. Jozef was zeer bereid zijn eigen bloedverwanten te helpen; en Jezus’ trouwe zorg voor zijn

broeders is onvermoeid. Het is onze taak, de hulp, die voor ons is weggelegd, te zoeken; wij moeten

niet in wanhoop neerzitten, maar werkzaam zijn. Het gebed zal ons terstond in de

tegenwoordigheid van onze koninklijke Broeder binnenleiden; eens voor zijn troon, hebben wij

slechts te vragen, en wij ontvangen; zijn voorraadschuren zijn niet uitgeput, daar is nog koren; Hij is

niet hard van hart; Hij zal het ons geven. Heere, vergeef ons ons ongeloof, en dring ons deze avond

om ruimschoots uit Uw volheid te putten, en genade voor genade te ontvangen. 
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