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ER IS ALTIJD HOOP!

Maar bij God zijn alle dingen mogelijk. Matt. 19:26

Er is hoop! Wie zegt dat er geen hoop is, is een leugenaar, een moordenaar van den beginne, de

vader der leugenen. Er is hoop omdat Jezus stierf. Er is overal hoop, behalve in het helse vuur. Er is

hoop in het ziekenhuis, waar iemand ziek op bed ligt, voor wie het laatste uur is aangebroken. Er is

hoop, ook al heeft iemand zich buiten de maatschappij gezondigd. Er is hoop voor de veroordeelde,

ook als hij zijn straf moet ondergaan. Er is hoop, ook voor de man of vrouw die zichzelf heeft

opgegeven. Jezus is nog steeds in staat om te behouden. Geen hoop! Dat zal niet één lid van de

reddingsbrigade zeggen zolang hij de bemanning van het zinkende schip nog kan zien. Geen hoop!

Dat zal niet één brandweerman zeggen zolang hij weet dat er nog mensen in het brandende huis

leven. Geen hoop! Dat zal niet één lid van de christelijke kerk zeggen als een ziel nog binnen het

bereik van de klank der genade is. Geen hoop! Dat is een kreet die geen enkele menselijke tong mag

uiten en die in geen enkel menselijk hart mag opkomen. O, moge God ons genadig zijn als we de

gelegenheid krijgen om uit te gaan om alle terneergeslagen mensen die we ontmoeten te

vertellen: ‘Er is hoop.’ En ook te vertellen waar die hoop te vinden is: alleen bij het kruis van

Golgotha.
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