ER IS GENOEG GEDAAN

De openbaringen uit de Bijbel zijn afgerond; er hoeft niets meer aan worden toegevoegd; God geeft
geen nieuwe openbaring, maar Hij bevestigt de oude. Als het vergeten is en in de stoffige kamer van
onze herinnering is gelegd, brengt Hij het voor de dag en reinigt de schildering, maar Hij schildert
geen nieuwe. De Geest troost niet met een nieuwe openbaring. Maar Hij doet dat door ons oude
dingen opnieuw te vertellen; Hij brengt een nieuwe lamp om de schatten die in de Bijbel verborgen
zijn te tonen; Hij ontsluit de sterke kisten waarin de waarheid lang heeft gelegen, en Hij wijst naar
geheime kamers vol met onnoemelijke rijkdom; maar Hij doet er geen nieuwe meer bij, want er is

genoeg gedaan.
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