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EN ZIJ ZULLEN GEEN OORLOG MEER LEREN

En zij zullen hun zwaarden slaan tot spaden, en hun spiesen tot sikkelen; het éne volk zal tegen het

andere volk geen zwaard opheffen, en zij zullen geen oorlog meer leren. Jes. 2:4

O, dat deze gelukkige tijden waren gekomen! Tegenwoordig worden de naties zwaar bewapend, en

zij vinden steeds verschrikkelijker wapens uit, alsof de mens alleen aan zijn hoofddoel kon

beantwoorden door de uitroeiing van myriaden van zijn medemensen. Toch zal op zekere dag de

vrede zegevieren; ja, en zó zegevieren, dat de vernielings- werktuigen zullen worden omgesmeed in

andere vormen, en gebruikt voor betere doeleinden. Hoe zal dit gebeuren? Door vakwerk? Door

beschaving? Door arbitrage? Wij geloven het niet. De ervaring in het verleden verbiedt ons op zulke

zwakke middelen te vertrouwen. De vrede zal alléén tot stand worden gebracht door de regering

van de Vorst des vredes. Hij moet de mensen onderwijzen door zijn Geest, hun harten vernieuwen

door zijn genade, en over hen regeren met zijn oppermacht, en dan zullen zij ophouden met

verwonden en doden. De mens is een monster, wanneer zijn bloed eenmaal kookt, en alleen de

Heere Jezus kan deze leeuw veranderen in een lam. Door het hart van een mens te veranderen,

worden zijn bloeddorstige hartstochten weggenomen. Laat iedere lezer van dit boek met beloften

vandaag een bijzonder gebed richten tot de Heere, de Gever van vrede, of Hij spoedig een einde wil

maken aan de oorlog, en over de gehele wereld eendracht stichten.
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