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VERSTERK DE MUREN

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 "Voor Iedere Avond"
En zij lieten (versterken) Jeruzalem tot aan de breden muur. Nehemia 3:8

Goed versterkte steden hebben brede muren; dit had Jeruzalem ook in haar bloeitijd. Het nieuwe

Jeruzalem moet eveneens bewaard en ingesloten worden door een brede muur van

ongelijkvormigheid aan de wereld, en vervreemding van haar gewoonten en geest. De strekking van

onze tijd is om het heilig afscheidsel neer te werpen en het verschil tussen de kerk en de wereld

slechts in naam te doen bestaan. De belijders van ‘s Heeren naam zijn zo nauwgezet niet meer;

zedeloze boeken worden alom gelezen; allerwegen neemt men deel aan lichtzinnige vermaken, en

een algemene verflauwing dreigt ‘s Heeren volk te beroven van die heilige bijzonderheden die hen

onderscheiden van de kinderen van de wereld. Het zal een boze dag zijn voor de kerk en voor de

wereld, wanneer de voorgenomen samensmelting plaats vindt, en de zonen van God en de dochters

van de mensen als één zullen zijn; dan wordt er een andere zondvloed van de toorn over ons

gebracht. Geliefde lezer, het zij uw streven in hart, in woord, in kleding, in handel en wandel, de

brede muur te versterken. Denkend dat de vriendschap van deze wereld vijandschap is tegen God.

De brede muur verschafte de inwoners van Jeruzalem ook een zeer aangename uitspanningsplaats,

van waar zij een heerlijk vergezicht konden genieten over het omliggende landschap. Dit doet ons

denken aan ‘s Heeren geboden, die zeer wijd zijn, waarin wij vrijelijk wandelen in gemeenschap met

Jezus, de liefelijke tonelen van de aarde in ons opnemende en uitziende naar de heerlijkheid des

hemels. Van de wereld afgescheiden, en ons zelf alle goddeloosheid en vleselijke lusten ontzeggend,

zijn wij toch niet in de gevangenis, noch binnen enge perken opgesloten; integendeel wij wandelen

in vrijheid, omdat wij zijn geboden onderhouden. Kom, lezer, wandel deze avond met God in zijn

inzettingen. Evenals vrienden elkander ontmoeten op de stadsmuur, ontmoet gij alzo uw God in de

weg van de heilige overdenking en het gebed. Gij hebt het recht, de bolwerken van het heil te

betreden, immers gij zijt burger van de hoofdstad van het heelal. 
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