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EN ZIJ LEIDDEN HEM WEG

 Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 "Voor Iedere Morgen"
En zij namen Jezus mee, en leidden Hem weg. Johannes 19 vers 16

De hele nacht had Jezus een zware strijd gevoerd en de vroege ochtend had Hij in de zaal van

Kajafas doorgebracht. Hij werd van Kajafas naar Pilatus, van Pilatus naar Herodes en van Herodes

naar Pilatus gestuurd. Hierdoor had Hij nog maar weinig kracht, en toch werd Hem geen rust of

verfrissing gegund. Men dorstte naar Zijn bloed en leidde Hem daarom, met het kruis beladen, weg

om gekruisigd te worden. Wat een optocht moet dit geweest zijn. We mogen wel meehuilen met de

dochters van Jeruzalem. Wordt het ons niet duidelijk, dat de Heere Jezus net zoals de bok in het

Oude Testament, weggestuurd werd, de woestijn in? De Hogepriester legde in vroegere tijden zijn

handen op de kop van de bok en deed belijdenis van de zonden van het volk, zodat die van het volk

weggenomen konden worden. Daarna werd de bok door iemand die voorhanden was, naar de

woestijn gebracht. Het bokje droeg al de zonden van het volk weg, zodat zij niet meer te vinden

waren, als er naar gezocht werd.  Op dit moment zien wij de Heere Jezus voor de priesters en

oversten staan, die Hem schuldig verklaren. Maar eigenlijk is het God Zelf, Die onze zonden op Hem

legt. De HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allemaal op Hem doen neerkomen. Als de

Plaatsvervanger droeg Hij onze zonden op Zijn schouders. Wij zien dat de grote Bok weggeleid

wordt door de dienaren van de rechtbank. Lieve vriend of vriendin, ben jij er zeker van dat Hij ook

jouw zonden droeg? Er is een manier om dit te weten te komen. Heb je jouw hand op Zijn hoofd

gelegd, je zonden beleden en in Hem geloofd? Dan drukken je zonden niet meer op jou. De hele last

van jouw zonden is op Christus gelegd (overgebracht) en wordt Hem toegerekend; Hij draagt deze

last op Zijn schouder, als een last, die zwaarder was dan het kruis. Houd dit beeld altijd op je

netvlies. Verheug je in je verlossing, en verheerlijk deze vriendelijke Verlosser!
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