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EN UIT ZIJN VOLHEID HEBBEN WIJ ALLEN ONTVANGEN GENADE

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 "Voor Iedere Morgen"
En uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, en wel genade op genade. Johannes 1 vers 16

Deze woorden laten ons zien dat er een volheid in Christus is. Er is een volheid van Godheid. En er

is een volheid van mensheid, want in Hem werd God ons in een lichaam getoond. Er is een volheid

van genoegdoening in Zijn bloed, want het bloed van Jezus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonde.

Er is een volheid van rechtvaardig makende gerechtigheid in Zijn leven, want er is geen

verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Er is een volheid van Goddelijke kracht in Zijn

voorspraak, want Hij kan volkomen zalig maken wie door Hem tot God gaan, omdat Hij altijd leeft

om voor hen te pleiten. Er is een volheid van overwinning in Zijn dood, om door de dood hem die de

macht over de dood had – dat is de duivel – teniet te doen. Er ligt een volheid van kracht in Zijn

opstanding, want daardoor zijn wij opnieuw geboren tot een levende hoop. Er is een volheid van

overwinning in Zijn hemelvaart, want Hij is opgevaren naar omhoog, Hij heeft gevangenen

weggevoerd, en gaven genomen om uit te delen onder de mensen. Er is een volheid van tijdelijke en

geestelijke zegeningen, een volheid van genade om te vergeven, genade om te vernieuwen en

genade om te volmaken. Op ieder moment is er een volheid, een volheid van troost in verdriet, een

volheid van leiding in voorspoed, een volheid van elke Goddelijke eigenschap, zoals wijsheid, macht

en liefde. Deze volheid kunnen wij onmogelijk overzien, en nog veel minder doorgronden. Het heeft

de Vader behaagd dat in Hem heel de volheid wonen zou. Wat een bodemloze volheid moet dit zijn,

vooral omdat allen hieruit ontvangen! Er moet wel volheid zijn, als de stroom onophoudelijk vloeit,

en de bron even overvloedig blijft als altijd. Kom gelovigen, en laat al je noden vervullen. Vraag veel

en je zult veel ontvangen, want deze volheid is onuitputtelijk. Zij is opengesteld voor allen die er

behoefte aan hebben. In Jezus is God met ons!
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