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EN IK ZAL DE BLINDEN LEIDEN DOOR DE WEG, DIE ZIJ NIET
GEWETEN HEBBEN

En Ik zal de blinden leiden door de weg, die zij niet geweten hebben. Jes. 42:16

Denk aan de oneindig heerlijke HEERE, optredend als een Gids voor de blinden! Welk een

grenzeloze nederbuigende goedheid houdt dit in! Een blinde kan een weg, die hij niet kent, niet

vinden. Zelfs wanneer hij de weg kent, is het moeilijk voor hem die over te steken; maar een weg,

die hij niet heeft leren kennen, komt helemaal niet in aanmerking voor zijn niet geleide voeten.

Welnu, wij zijn van nature blind aangaande de weg der zaligheid, en toch leidt de HEERE ons

daarop, en brengt ons tot zich, en opent dan onze ogen. Wat de toekomst betreft zijn wij allen blind,

en wij kunnen geen uur vooruit zien; maar de Heere Jezus zal ons leiden helemaal tot aan het einde

van onze reis. Gezegend zij zijn Naam! Wij kunnen niet vermoeden op welke wijze er voor ons

verlossing kan komen, maar de Heere weet het, en Hij zal ons leiden, totdat wij zullen zijn ontkomen

aan elk gevaar. Zalig zijn zij, die hun hand leggen in die van de grote Gids, en hun weg en zichzelf

volkomen aan Hem overlaten. Hij zal hen voortdurend leiden, en wanneer Hij hen heeft thuis

gebracht in de heerlijkheid, en hun ogen heeft geopend om terug te zien op de weg, waarlangs Hij

hen heeft geleid, welk een danklied zullen zij dan zingen voor hun grote Weldoener! HEERE, leid uw

arm blind kind deze dag, want ik weet de weg niet!
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