EN IK ZAG, EN ZIET IN HET MIDDEN VAN DE TROON EEN LAM,
STAANDE ALS GESLACHT

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

"Voor Iedere Avond"

En ik zag, en ziet in het midden van de troon een lam, staande als geslacht. Openbaringen 5:6

Waarom zou onze verheerlijkte Heere met Zijn wonden in heerlijkheid verschijnen? De wonden van
Jezus zijn Zijn heerlijkheid, Zijn juwelen, Zijn heilige sieraden. In de ogen van de gelovige is Jezus’
schoonheid niet te overtreffen, want Hij is ‘blank en rood’ - blank door onschuld en rood door Zijn
eigen bloed. We zien Hem als een lelie van ongeévenaarde reinheid en als de roos, roodgeverfd door
zijn eigen bloed. Christus is lieflijk op de Olijtberg en op de Thabor en bij de zee, maar o, nooit was
er schoner Christus te zien, als toen Hij aan het kruis hing. Daar zien we Zijn schoonheid in al Zijn
volheid, al Zijn eigenschappen tot volledige ontwikkeling gekomen, al Zijn liefde ten toon gespreid
en Zijn hele karakter tot uiting komen. Geliefde, de wonden van Jezus zijn in onze ogen veel schoner
dan alle pracht en praal van koningen. De doornenkroon is meer dan een keizerskroon. Het is waar
dat Hij nu niet langer de rietstaf draagt, maar geen gouden scepter straalde ooit zo'n heerlijkheid
uit. Jezus heeft het uiterlijk van een geslacht lam en het is het pronkgewaad waarin Hij naar de
liefde van onze ziel dong en ze verloste door Zijn volmaakte verzoening. Het zijn niet alleen
Christus’ sieraden, het zijn ook de tekenen van Zijn liefde en overwinning. Hij heeft de machtigen als
een roof gedeeld. Hij heeft voor Zichzelf een grote schare, die niemand tellen kan, vrijgekocht en
deze littekens zijn de herinneringen aan de strijd. O, als Christus zo graag de herinnering aan Zijn
lijden voor Zijn volk levendig houdt, hoe kostbaar moeten deze wonden in onze ogen dan wel niet
zijn!

Ziet, uit ieder van Zijn wonden Vloeit een zalf van grote kracht, Die der zonden beet kan helen, En de
felste pijn verzacht. Zij zijn tekens van genade, Van Zijn liefde het bewijs, Zegels van verkregen

toegang Tot het hemels paradijs.
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