UIT ANGST VERHOORD

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

"Voor Iedere Morgen"

En Hij is uit de angst verhoord. Hebreeén 5 vers 7

Ontstond deze angst uit de helse influistering, dat Hij helemaal verlaten was? Er zijn misschien nog
heftigere beproevingen dan deze, maar zonder twijfel is het een van de zwaarste om door iedereen
verlaten te zijn! Satan zegt: ‘Kijk nu eens, je hebt nergens vrienden meer. En je Vader heeft Zijn hart
ook voor je gesloten. Er zal geen engel meer zijn die zijn hand nog zal uitsteken om je te helpen. Je
bent vervreemd van de hemel. Je bent in de steek gelaten. En kijk dan eens naar je vrienden, waar je
het leven mee gedeeld hebt. Wat heb je aan hen? Let maar eens op Jakobus, en zie je meest
moeilijkheden zit! Je hebt in de hemel en op aarde geen vrienden meer over. De hel is tegen je. Ik
heb mijn brieven rondgestuurd over de hele aarde en heb al mijn dienaren opgeroepen om je deze
nacht aan te vallen. We zullen geen pijlen sparen. We zullen al onze helse macht gebruiken om je te
bestormen. En wat wil jij, Eenzame, dan nog beginnen?’ Misschien is de verzoeking zo ongeveer
gegaan. Wij denken het wel, omdat een engel aan Hem verscheen om Hem te versterken. Deze
engel nam de angst weg. 'Hij is uit de angst verhoord.' Hij was niet meer alleen. De hemel was toch
met Hem. Misschien zocht Jezus wel hulp, en liep Hij daarom drie keer naar Zijn slapende discipelen
heen en weer. Hij wilde voor Zichzelf zien of het echt waar was dat iedereen Hem verlaten had; Hij
vond hen allemaal slapend; misschien troostte het Hem een klein beetje dat zij sliepen van verdriet,
en niet van verraad. Hij zegt: ‘De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.’ In ieder geval is Hij uit

de angst verhoord. Houd daarom moed, mijn ziel, je zult ook verhoring vinden!
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