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EN HET WAS MORGEN GEWEEST DE EERSTE DAG

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 "Voor Iedere Morgen"
Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de eerste dag. Genesis 1:5

Zelfs vanaf het begin werd de tijd al opgedeeld in een periode van licht en een periode van

duisternis. Dan hoef ik mezelf er niet over te verwonderen als de zonneschijn van de voorspoed in

mijn leven verandert in de middernacht van de tegenspoed. Het licht van de dag zal niet altijd

schijnen, daarom moet ik de tijden verwachten waarin ik mijn Liefste in de nacht moet zoeken. Toch

ben ik hierin niet alleen, want alle mensen die door de Heere gezegend werden, hadden reden om

hun lied van genade en gerechtigheid te vermengen met de tonen van droefheid en beproeving. In

Zijn voorzienigheid heeft God het zo bestuurd dat zowel in de natuurlijke als in de geestelijke

schepping dag en nacht niet zullen ophouden, totdat wij het land bereiken waarvan geschreven

staat: ‘Daar zal geen nacht zijn.’ Alles wat onze hemelse Vader beschikt, is wijs en goed. Wat is dan

het beste om te doen? Leer tevreden te zijn met deze Goddelijke regel, en wees net zo gewillig als

Job om zowel het goede als het kwade uit de hand van de Heere te ontvangen. Leg je er daarna op

toe om iedere morgen te beginnen met het lofprijzen van de Heere, en eindig iedere dag ook op

deze manier. Zing je lofliederen zoals de nachtegaal, zonder ophouden. Geloof dat de nacht even

nuttig is als de dag. Als de dauwdruppels van de genade neerkomen tijdens een nacht van droefheid,

is dit weldadig. De sterren van de beloften schijnen heerlijk in het donker van het verdriet. Ga door

met je werk onder alle wisselende omstandigheden. Wees overdag ijverig en ’s nachts waakzaam.

Ieder uur brengt zijn plicht met zich mee, volhard in je roeping als een trouwe dienstknecht van de

Heere, totdat Hij onverwacht in Zijn heerlijkheid zal verschijnen. Wees niet bang als de avond van de

ouderdom en de dood dichterbij komt, want de avond hoort net zo goed bij de dag, en de Heere

heeft gezegd: ‘Ik zal hen de hele dag overdekken!’
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