EN HET HUIS DAVIDS ZAL ZUN ALS GODEN

Te dien dage zal de HEERE de inwoners van Jeruzalem beschutten, en wie onder hen struikelen zou,
zal te dien dage zijn als David, en het huis Davids zal zijn als goden, als de Engel des HEEREN voor hun

aangezicht. Zach. 12:8.

Een van de beste werkwijzen van de HEERE om Zijn volk te verdedigen is hen sterk te maken met
innerlijke kracht. Mensen zijn beter dan muren, en het geloof is sterker dan kastelen. De HEERE kan
de zwakste onder ons nemen en hem maken als David, de kampvechter van Israél. HEERE, doe dit
met mij! Stort uw kracht in mij, en vervul mij met heilige moed, zodat ik de reus kan tegengaan met
slinger en steen, vertrouwend op God. De HEERE kan Zijn grootste kampvechters veel sterker
maken dan zij zijn: David kan worden als God, als de Engel des HEEREN. Dit schijnt een wonderlijke
ontwikkeling, maar zij is mogelijk, anders zou er niet over gesproken worden. O, HEERE, doe dit met
de beste van onze leiders! Toon ons, wat Gij in staat zijt te doen — namelijk, uw trouwe knechten te
verheffen tot een hoogte van genade en heiligheid, die bovennatuurlijk zal blijken. HEERE, woon in
uw heiligen, en zij zullen als God zijn; leg uw kracht in hen, en zij zullen zijn als de levende
schepselen, die wonen in de tegenwoordigheid van de HEERE. Vervul deze belofte aan uw gehele

Kerk in deze, onze tijd, om Jezus’ wil. Amen.
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