EN GIJ ZULT UW VOET NIET STOTEN

Dan zult gij uw weg zeker wandelen, en gij zult uw voet niet stoten. Spr. 3:23

Dat wil zeggen, als wij de wegen van wijsheid en heiligheid volgen, zullen wij daarop worden
bewaard. Hij, die bij daglicht op de openbare weg reist, staat onder bescherming van de koning. Er
is een weg voor ieder mens, namelijk zijn eigen bijzondere roeping in het leven, en als wij die
godvruchtig bewandelen in de vreze Gods, zal Hij ons bewaren voor het kwaad. Het is mogelijk, dat
wij niet weelderig reizen, maar wij zullen wel veilig wandelen. Wij kunnen misschien niet lopen als
jonge mensen, maar wij zullen wel kunnen wandelen als goede mensen. Het grootste gevaar voor
ons ligt in onszelf: onze zwakke voet is zo droevig geneigd te struikelen. Laten wij om meer
zedelijke kracht vragen, opdat onze neiging tot uitglijden overwonnen kan worden. Sommigen
struikelen, omdat zij de steen op de weg niet zien: goddelijke genade stelt ons in staat de zonde te
onderkennen en haar zo te vermijden. Laten wij pleiten op deze belofte, en vertrouwen op Hem, die
zijn uitverkorenen staande houdt. Helaas, het grootste gevaar voor ons is onze eigen zorgeloosheid,
maar de Heere Jezus heeft ons daartegen gewaarschuwd, toen Hij zeide: "Waakt en bidt”. O, moge
genade ons deze dag doen wandelen zonder enige struikeling! Het is niet genoeg, dat wij niet
werkelijk vallen. Onze smeking moet zijn, dat wij niet de kleinste misstap doen met onze voeten,

maar eindelijk Hem mogen aanbidden, "die bij machte is ons voor struikelen te bewaren”.
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