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EN DE HEERE ZAL TOT KONING OVER DE GANSE AARDE ZIJN

En de HEERE zal tot Koning over de ganse aarde zijn; te dien dage zal de HEERE één zijn, en zijn

Naam één. Zach. 14:9

Zalig vooruitzicht! Dit is geen droom van een dweper, maar de verklaring van het onfeilbaar Woord.

De HEERE zal gekend worden onder alle volken en Zijn genadige heerschappij zal worden erkend

door elk mensenras. Tegenwoordig is het daar ver van af. Waar buigt een ieder voor de grote

Koning? Hoeveel opstandigheid is er! Hoeveel heren en hoeveel góden zijn er op de aarde! Wat zijn

er zelfs onder belijdende christenen verschillende gedachten aangaande Hem en Zijn Evangelie! Op

zekere dag zal er één Koning zijn, één HEERE, en één naam voor de levende God. O, HEERE, laat die

dag snel komen! Wij smeken dagelijks: "Uw koninkrijk kome”. Wij willen niet de vraag bespreken,

wanneer dit zal zijn, opdat wij niet de troost verliezen van de zekerheid, dat het zal gebeuren. Even

zeker als de Heilige Geest sprak door zijn profeten, even zeker zal de ganse aarde worden vervuld

met de heerlijkheid van de HEERE. Jezus stierf niet tevergeefs. De Geest van God werkt niet

tevergeefs. De eeuwige voornemens van de Vader zullen niet verijdeld worden. Hier, waar Satan

triomfeerde, zal Jezus worden gekroond, en de HEERE, God almachtig, zal regeren. Laten wij op

weg gaan naar ons dagelijks werk en de strijd voeren, sterk gemaakt in het geloof.
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