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EN DE HEERE, UW GOD, ZAL UW GEVANGENIS WENDEN

En de HEERE, uw God, zal uw gevangenis wenden. Deut.30:3

Het eigen volk van God kan zichzelf door de zonde verkopen in gevangenschap. Dit is een zeer

bittere vrucht uit een buitengewoon bittere wortel. Welk een slavernij is het, wanneer het kind van

God verkocht is onder de zonde, door satan in boeien wordt gehouden, beroofd van zijn vrijheid,

beroofd van zijn macht in het gebed en zijn vreugde in de HEERE! Laten wij ervoor op onze hoede

zijn, dat wij niet in zulk een slavernij geraken; maar als dit ons reeds is overkomen, laten wij in geen

enkel opzicht wanhopen. Maar wij kunnen niet voor altijd in slavernij worden gehouden. De Heere

Jezus heeft een te hoge prijs voor onze verlossing betaald om ons in de hand van de vijand te laten.

De weg naar vrijheid is: "u bekeren tot de HEERE, uw God”. Waar wij voor het eerst redding vonden,

zullen wij haar opnieuw vinden. Door onze zonden te belijden aan de voet van het kruis, zullen wij

vergeving en bevrijding vinden. Bovendien wil de HEERE hebben, dat wij zijn stem gehoorzamen

overeenkomstig alles wat Hij ons heeft geboden, en wij moeten dit doen met ons gehele hart en

geheel onze ziel, en dan zal onze gevangenschap eindigen. Dikwijls worden geestelijke

neerslachtigheid en grote zielsellende weggenomen zodra wij onze afgoden loslaten en onszelf in

gehoorzaamheid voor de levende God neerbuigen. Wij behoeven geen gevangenen te zijn. Wij

kunnen terugkeren tot het burgerschap van Sion, en dat spoedig. HEERE, wend onze gevangenis!
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