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ELK WOORD ZAL STANDHOUDEN

De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan. Lukas

21:33

Elk woord van belofte, door Christus gegeven, zal standhouden, en zo zal het zijn met ieder woord

van de profetie. Daar hebben we het hele boek Openbaring, dat ik niet begrijp, maar wél helemaal

geloof. Als u kleine kinderen hebt, maakt het u blij als u ziet dat ze u vertrouwen, ook al snappen ze

niet wat u doet: ze weten zeker dat u het goed doet. Ik zou willen dat u zó het boek Openbaring

gelooft. Het is helemaal waar, hoewel we alle verborgenheden ervan niet kunnen verklaren. De

Heere zal komen, de Heere zal Rechter zijn, de Heere zal Zijn volk rechtvaardigen en verheerlijken

en de Heere zal de goddelozen, beladen met de vloek, gebieden van Hem weg te gaan. Het is mijn

gebed dat we allen hulp zullen krijgen om elk woord uit Openbaring te geloven. Wanneer ik de

Bijbel lees, lees ik hem graag in de geest van dat jongetje: zijn moeder had hem iets verteld, maar

zijn schoolkameraadjes lachten hem uit omdat hij het geloofde. Ze vroegen hem hoe hij wist dat het

waar was, en hij zei dat z’n moeder het had gezegd. Als ik iets in Gods Woord vind, en iemand met

een groot verstand me zegt dat het niet kan en hij daar heel zeker van is, dan lach ik om dat ‘het kan

niet’ van hem, en antwoord: Dat is nog maar de vraag; dat zogenaamde bewijs van u zegt me niets.

Als God het heeft gezegd, en alle tongen die ooit in beweging werden gebracht het zouden

loochenen, dan zou ik nog zeggen: ‘Doch God zij waarachtig, maar alle mens leugenachtig.’ Houd u

daarom, beste vrienden, aan de woorden van Christus, ook al begrijpt u ze niet altijd.
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