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EGOÏSTISCH ZIJN IS GODDELOOS

Aan anderen geven is zaad zaaien voor onszelf. Hij die zo'n goede rentmeester is dat hij bereid is

zijn bezit voor zijn Heere te gebruiken, zal meer worden toevertrouwd. Vriend(in) van Jezus, geef jij

Hem overeenkomstig het ontvangen voordeel? Er is jou veel gegeven - wat is jouw vrucht? Heb jij

alles gedaan? Kun jij niet meer doen? Egoïstisch zijn is goddeloos. God verhoede dat iemand van ons

de onbarmhartige en destructieve politiek van het leven voor zichzelf zou volgen. Jezus heeft

Zichzelf niet behaagd. Alle volheid woont in Hem, maar van Zijn volheid hebben wij allen ontvangen.

O, hadden wij maar meer van Jezus' geest, opdat wij voortaan niet meer voor onszelf zouden leven!
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