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EF. 5:25 - VOORBEELD VAN LIEFDE

Gij mannen! hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente liefgehad heeft en zichzelf

voor haar heeft overgegeven. Ef. 5:25

De liefde van Christus voor zijn gemeente is het voorbeeld voor mannen.

Het moet een reine, vurige, voortdurende, zelf-opofferende liefde zijn.

Hetgeen Jezus deed was het beste bewijs van zijn liefde. Hij "heeft de gemeente liefgehad en zichzelf

voor haar overgegeven."

Ons gedrag, onze handelingen moeten het ware uitvloeisel zijn van onze liefde.

I. Hoe Christus zijn gemeente heeft liefgehad.

Hij heeft zijn gemeente liefgehad met

1. Een liefde door keuze en met bijzondere waardering.

2. Een liefde van onbaatzuchtigheid: Hij had niet het hare lief, maar haar zelf.

3. Een liefde van welbehagen. Hij noemt haar Hephzibah, dat is: "Mijn lust is aan haar."

4. Een liefde van sympathie. Haar belangen zijn zijn belangen.

5. Een liefde van gemeenschap. Hij openbaart zich aan zijn verkoren bruid.

6. Een liefde van eenheid. Een liefdevolle, levende, duurzame eenheid is tot stand gekomen.

7. Een liefde van onwrikbare standvastigheid. Hij heeft lief ten einde toe.

II. Hoe Hij zijn liefde heeft bewezen. "Hij heeft zich voor haar overgegeven."

1. Hij gaf zich aan zijn gemeente door de hemel te verlaten en vlees te worden teneinde haar natuur

aan te nemen.

2. Hij gaf zich gedurende zijn gehele leven op aarde, door al zijn kracht aan te wenden om zijn

welbeminde te zegenen.
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3. Hij gaf zich in de dood; tot rantsoen van zijn gemeente.

4. Hij gaf zich in zijn eeuwig leven, opstaande uit de doden, opvarende ten hemel, heersende en

pleitende; en dit alles voor de gemeente van zijn keuze.

5. Hij gaf zich in alles, wat Hij thans is als God en Mens, verhoogd op de troon tot eeuwig welzijn van

zijn geliefde gemeente.

III. Hoe wij daaraan behoren te denken.

Zij is ons voorgesteld als een liefde, die invloed moet uitoefenen op ons hart.

Wij moeten er aan denken-

1. Met dankbaarheid, ons immer meer verwonderende over zo’n liefde.

2. In gehoorzaamheid, gelijk de vrouw haar man gehoorzaamt.

3. Met eerbied. Opziende tot een liefde zo groot, zo hemels, zo volmaakt, zo goddelijk.

4. In de weg van de heerlijkheid. Ons verblijdende om onze heilige Bruidegom gelijkvormig te zijn.

5. Met liefde. Hem ons gehele hart overgevend.

6. In de weg van de navolging. Hem liefhebbende en anderen liefhebbende om zijnentwil. Laat ons

ingaan tot de liefde van Jezus, er van genieten in ons hart en haar navolgen in ons gezin.
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