EEUWIGE HOOP

Uw goedertierenheid is immers beter dan het leven; daarom zullen mijn lippen U prijzen. Zo zal ik U
loven in mijn leven, in Uw Naam zal ik mijn handen opheffen. Mijn ziel zal als met vet en overvloed

verzadigd worden; mijn mond zal roemen met vrolijk zingende lippen. Psalm 63:4-5

H et is een nederige gedachte om te beseffen dat we God misschien veel meer zouden kunnen
loven dan we tot nu toe hebben gedaan. Want als we eerlijk zijn, hebben we Hem nog maar heel
weinig geprezen. Wat wij als gelovigen tot nu toe hebben gedaan om God te verheerlijken, is nog
lang niet genoeg. Denk eens goed na, lieve broeder of zuster, wat de Heere allemaal voor jou heeft
gedaan. Enkele jaren geleden was je gebonden aan zonde, dood en verderf, maar Hij riep je dankzij
Zijn genade. Je droeg de zware last en de vloek van de zonde, maar Hij heeft je bevrijd. Had je in het
begin, bij de eerste vreugde van vergeving, niet verwacht dat je meer voor Hem zou doen? Dat je
Hem meer zou liefhebben, beter zou dienen? Laten we daarom onszelf niet langer teleurstellen,
maar met een oprecht hart een vast voornemen maken en met kracht zeggen: “Met de hulp van
Gods oneindige genade zal ik, die tot nu toe zo achterliep, mijn tempo opvoeren. Ik zal U steeds

meer en meer loven.”
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