Eeuwige blijdschap

De rechtvaardige betrouwt zelfsin zijn dood. Spreuken 14:32

De heiligen die vredig in Jezus ontslapen zijn, hebben voortdurend gemeenschap met Hem, ja, een
betere gemeenschap dan wij kunnen ervaren. Wij vangen slechts een voorbijgaande glimp van Zijn
aangezicht op; zij aanschouwen Hem ieder moment. Wij zien Hem ‘alsin een spiegel’; zij
aanschouwen Hem ‘van aangezicht tot aangezicht’. Wij drinken uit de beek langs de weg; zij
zwemmen in een oceaan van overlopende liefde. Wij kijken soms op en zien onze Vader
glimlachen; zij zien Zijn glimlachend aangezicht voortdurend. Wij vangen soms wat druppeltjes
troost op; zij bezitten de honingraat zelf. Zij zijn met vrede vervuld en hebben voor eeuwig
blijdschap. Zij ‘slapen in Jezus'. De dood van de heiligen isin des Heeren oog kostelijk. Wat hen
zelf betreft hebben we meer reden ons te verblijden dan om te wenen. Ja, we hebben de dierbare en
vaste overtuiging dat hun verloste geesten opgevaren zijn tot de eeuwige troon. Wij geloven dat zij
op dit moment deelnemen aan de lofprijzing van het paradijs, dat ze de vruchten van de boom des
levens genieten en langs de rivier wandelen, waarvan de stromen de hemel se stad Gods verblijden.
Wij weten dat zij uitermate gezegend zijn; wij denken aan hen als verheerlijkte geesten die boven
zijn in de tegenwoordigheid van de Heere Jezus.
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