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EEUWIG LICHT

Ook de nacht behoort U toe. Psalm 74:16

Heere, U verlaat Uw troon niet als de zon ondergaat, en U laat de wereld niet alleen tijdens die

lange winterse nachten waarin het kwaad loert. Uw ogen kijken naar ons als de sterren, en Uw

armen omringen ons zoals het gesternte van de dierenriem de hemel omcirkelt. De dauw van rust

en de stille invloed van de maan zijn in Uw hand, en de geheimen en stilte van de nacht liggen onder

Uw macht. Wat een troost is dat voor mij, vooral wanneer ik in de donkere uren wakker lig of

angstig heen en weer woel. Uit de zon en de maan komen kostbare zegeningen voort; moge mijn

Heere mij deel laten hebben aan die rijke gave. Want ook de nacht van ellende staat onder Uw

leiding, net zo goed als de heldere dagen waarin alles vol vreugde is. Jezus is in de storm, en Zijn

liefde wikkelt de nacht als een mantel om ons heen – maar voor het oog van het geloof is die

donkere mantel nauwelijks een bedekking. Vanaf de eerste wacht van de nacht tot aan het

ochtendgloren waakt de eeuwige Waker over Zijn heiligen, en regeert Hij over de schaduwen en de

dauw van middernacht, tot heil van Zijn volk. Wij geloven niet in strijdende machten van goed en

kwaad die om heerschappij wedijveren; wij horen de stem van Jehova, die spreekt: “Ik ben de

HEERE, en niemand anders. Ik formeer het licht en schep de duisternis, Ik maak de vrede en schep

het onheil; Ik, de HEERE, doe al deze dingen.”
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