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EERLIJK DUURT HET LANGST

…omdat wij in alle dingen goed willen wandelen. Hebr. 13:18

Mensen met verschillende banen hebben verschillend gereedschap nodig. Kun je een denkbeeldige

lijn trekken van elke persoon in de eerste kolom naar het gereedschap dat hij of zij nodig heeft?

 

Een timmerman boeken

Een chauffeur een computer

Een tuinman een zaag

Een IT-specialist een spade

Een dominee een voertuig

Ik weet zeker dat je wel weet wat een dominee nodig heeft! Hij heeft misschien een computer, een

zaag, een spade en een voertuig, maar hij heeft zeker ook boeken nodig! Het boek dat altijd

bovenaan zijn lijst staat is natuurlijk de Bijbel, maar hij heeft ook andere boeken nodig om de Bijbel

beter te begrijpen. Jij hebt waarschijnlijk veel boeken, ik ook, maar ik denk niet dat we er zoveel

hebben als Spurgeon. Hij had er ongeveer 12.000! Dat is een enorm aantal en ik denk dat hij erin

slaagde om de meeste, zo niet allemaal, te lezen en, verbazingwekkend genoeg, kon hij zich veel

herinneren van wat hij gelezen had!

Jij hebt (naast de Bijbel!) waarschijnlijk ook een favoriet boek, en Spurgeon had dat ook. Een boek

dat hij erg goed vond, en dat jij misschien ook gelezen hebt, is genaamd 'De Christenreis Naar De

Eeuwigheid' van John Bunyan. Maar het boek dat hij 'het rijkste boek in zijn bibliotheek' noemde was

getiteld 'Nieuwe en Oude Dingen', geschreven door John Spenser. Het was een erg oud boek, want

het was geschreven in 1658! Hij had dit boek gekregen van een man die hij eigenlijk niet zo goed

kende. Die man heette meneer Oliver.

Spurgeon was er erg blij mee, hoewel het boek in een nogal slechte staat verkeerde. Dat verbaast

me niets, na al die jaren! Welnu, mijnheer Oliver werd uiteindelijk beschuldigd van enkele misdaden,
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en Spurgeon ontdekte dat het boek dat hij zo mooi vond helemaal niet van mijnheer Oliver was

geweest, hij had het ofwel gestolen ofwel geleend, en vervolgens aan Spurgeon gegeven! Wat moest

Spurgeon doen? Hij vond het boek zo nuttig en wilde er geen afstand van doen. Ik weet niet of hij in

de verleiding kwam om het te houden, maar hij wist wat het beste was om te doen. Nadat hij

erachter was gekomen van wie het boek daadwerkelijk was, gaf hij het terug aan de rechtmatige

eigenaar.

Toch vond hij het jammer dat hij het boek kwijt was! Maar kort daarna stuurde een christen, die niet

wist hoezeer Spurgeon het boek miste, hem een ander exemplaar en dit was in veel betere staat dan

het exemplaar dat hij had teruggestuurd! Er is een oud gezegde: 'Eerlijk duurt het langst'. Dat is ook

wat de Heere ons opdraagt, we moeten eerlijk en oprecht zijn. De schrijver van de brief aan de

Hebreeën zei: 'Bid voor ons, want wij zijn ervan overtuigd dat wij een goed geweten hebben, omdat

wij in alle dingen goed willen wandelen' (Hebr. 13:18).

Vertaald uit: A Fly on The Nose and 51 other great stories.
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