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EER ZIJ ROEPEN...

En het zal geschieden, eer zij roepen, zo zal Ik antwoorden; terwijl zij nog spreken, zo zal Ik horen.

Jesaja 65:24

Ik ben soms verbijsterd over de kracht van een zwak gebed dat zo spoedig verhoord wordt.

‘Verbijsterd’, zult u zeggen, ‘waarom bent u dan verbijsterd?’ Er staat toch geschreven: ‘Eer zij

roepen, zo zal Ik antwoorden, terwijl zij nog spreken, zo zal Ik horen.’ Ja, dat staat inderdaad

geschreven, maar we waarderen dat niet altijd ten volle. Hebt u, als deze belofte zo spoedig

verhoord wordt, nooit het gevoel gekregen dat uw vlees in een diep ontzag terugdeinst voor Gods

aanwezigheid, Die zo opmerkelijk nabij gekomen is op de stem van het gebed? U keert zich maar

even af van uw werk en bidt en u gaat daarna weer kalm en bedaard aan het werk. Dat is de vinger

Gods. U gaat niet vanachter uw toonbank weg, maar u werpt een blik hemelwaarts en wat u zoekt,

wordt u geschonken. Is het zo niet dikwijls, geliefden? U weet dat dit zo is. Is dit niet toe te

schrijven aan het feit dat God aan onze rechterhand is, altijd bereid om ons genadig te zijn? Het is

niet altijd nodig om onze werkzaamheden te onderbreken en de dagelijkse zorgen achter ons te

laten, want de Heere is zowel in de winkel en op het kantoor als in de binnenkamer aanwezig. U

bevindt zich temidden van een menigte goddeloze mensen, maar ook daar is God als Hij u in Zijn

voorzienigheid daar geroepen heeft.
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