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EEN ZEGEN VAN VREDE

Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet in

beroering raken en niet bevreesd worden. Johannes 14:27

Geliefde lezer, of je nu naar je familie gaat, door het leven reist, of zover bent dat je de

eeuwigheid ingaat, ik bid dat je ‘in vrede mag gaan’. De vrede van God die alle menselijke verstand te

boven gaat, is als de hemel op aarde. Vrede zou altijd de metgezel moeten zijn van elke gelovige. Dat

is wat de engelen zongen toen onze Heere Jezus op aarde kwam: “Ere zij God in de hoogste

hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.” En net zoals die vrede aan het begin

van het leven van onze Verlosser aanwezig was, zo gaf Hij die ook aan het einde, aan al Zijn

discipelen: “Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u.” Hij die “de God van de vrede” genoemd wordt, zou

heel kostbaar moeten zijn voor jouw ziel. Vrede komt voort uit wat de Verlosser voor jou heeft

gedaan. Heeft Hij je vergeven? Dan heb je vrede. Heeft Hij je gered? Dan voel je een diepe innerlijke

rust die niemand je kan afnemen. Is Hij voor jou gestorven? Dan kun je nooit echt sterven. Is Hij

voor jou opgestaan? Dan zul jij ook leven, omdat Hij leeft. Laat je hart dan niet verontrust zijn, maar

wees rustig en vol vrede. Zal Hij terugkomen om je bij Zich te halen? Laat dan jouw vrede als een

rivier stromen, rechtstreeks uit de troon van God zelf.

Gebed: Heere, schenk mij Uw vrede, dan zal mijn ziel haar rust vinden. Help mij om te vertrouwen

op Uw trouw, wetende dat Uw vrede mij altijd zal omringen, voor eeuwig en altijd. Amen.
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