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EEN WOORD TER BEMOEDIGING

Hen die Hij geroepen heeft, die heeft Hij ook gerechtvaardigd. Romeinen 8:30

Ik wil je iets kostbaars meegeven. Misschien voel je je arm, misschien leef je met pijn, of heb je het

idee dat niemand je echt ziet. Maar kijk eens naar je roeping – naar wat God in jouw leven heeft

gedaan – en vooral naar het heerlijke resultaat dat daaruit zal voortkomen. Want zo zeker als je

vandaag Gods kind bent, zo zeker zal er een dag komen dat al je beproevingen voorbij zijn en jij rijk

zult zijn in alles wat echte vreugde en geluk is. Wacht nog wat langer… dat vermoeide hoofd zal

straks de kroon de heerlijkheid dragen. Die handen die nu zo moe zijn van het werken, zullen de

palmtak van de overwinning vasthouden. Laat je dus niet teneerdrukken door je zorgen en pijn.

Verheug je liever: want binnenkort ben je op die plaats waar geen verdriet meer is, geen tranen, en

geen pijn. Het lied van de eeuwigheid ligt al bijna op je lippen, en de poorten van de hemel staan al

voor je open. Denk nooit dat je de rust niet zult binnengaan. Want als Hij je geroepen heeft, kan

niets jou ooit scheiden van Zijn liefde. Geen nood, geen vervolging, geen macht uit de hel kan de

band verbreken die Hij zelf heeft gelegd. Je bent veilig in Hem. Diezelfde stem die je ooit riep, zal je

opnieuw roepen – van de aarde naar de hemel, van de schaduw van de dood naar het

onbeschrijfelijke licht van de eeuwige heerlijkheid. Dus wees gerust. Het hart van Hem die jou

rechtvaardig heeft verklaard, klopt vol liefde voor jou – eindeloos en onveranderlijk. En heel

binnenkort zul je samen met de verheerlijkten zijn. Je wacht hier slechts nog even, totdat je

helemaal klaar bent voor de erfenis die op je ligt te wachten. En zodra dat moment daar is, zullen

engelen je optillen en dragen naar de berg van vrede, vreugde en eeuwig geluk.
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