EEN WITTE KEURSTEEN

Die overwint, Ik zal hem geven te eten van het manna, dat verborgen is, en Ik zal hem geven een witte
keursteen, en op de Reursteen een nieuwe naam geschreven, welke niemand kent, dan die hem

ontvangt. Openb.2:17

Mijn hart, laat u aansporen om te volharden in de heilige oorlog, want het loon van de overwinning
is groot. Vandaag eten wij van het hemelse voedsel, dat in onze legerplaatsen valt; het voedsel van
de woestijn; het voedsel, dat vanuit de hemel komt; het voedsel, dat de pelgrims naar Kanaan nooit
ontbreekt. Maar er ligt voor ons in Christus Jezus een nog hoger graad van geestelijk leven bewaard,
en een voedsel daarvoor, dat nog voor onze ondervinding verborgen is. In de gouden kruik, die in de
ark was neergelegd, was een deel van het manna weggeborgen, dat nooit, hoewel het gedurende
eeuwen werd bewaard, muf werd. Niemand zag het ooit; het was met de ark des verbonds
verborgen in het Heilige der Heiligen. Zo is ook het hoogste leven van de gelovige verborgen met
Christus, in God. Wij zullen er spoedig bij komen. Overwinnaars gemaakt door de genade van onze
Heere Jezus, zullen wij eten van het voedsel van de Koning, en ons voeden met koninklijke
lekkernijen. Wij zullen ons voeden met Jezus. Hij is ons "verborgen manna” even goed als het manna
van de woestijn. Hij is alles in alles voor ons, zowel in onze hoogste als in onze laagste staat. Hij

helpt ons strijden, geeft ons de overwinning, en is dan zelf ons loon. HEERE, help mij overwinnen.
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