EEN WAARSCHUWING OP OUDEJAARSAVOND

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

"Voor Iedere Avond"

De oogst is voorbijgegaan, de zomer is ten einde, nog zijn wij niet verlost. Jeremia 8:20

Niet verlost! Lieve lezer, is dit jouw droevige werkelijkheid? Je bent gewaarschuwd om te vluchten
voor de komende toorn, je bent aangespoord om jezelf te redden, en toch... op dit moment ben je
nog steeds niet verlost. Je kent de weg tot redding - je leest erover in de Bijbel, je hoort het vanaf de
kansel, je ziet vrienden en geliefden je erop wijzen. En toch negeer je die weg. Daarom ben je nog
steeds niet verlost. Wanneer de Heere de levenden en de doden zal oordelen, zul je geen enkel
excuus hebben. De Heilige Geest heeft Zijn werking in meerdere of mindere mate laten zien; er zijn
momenten geweest van geestelijke vernieuwing, waarin God je heeft aangeraakt. Maar telkens weer
is het voorbijgegaan zonder dat je tot Christus bent gekomen. Je oogst en je zomer is voorbij, en nog
steeds ben je onbekeerd. Jaren zijn voorbijgesneld richting de eeuwigheid. Je jeugd is achter je, je
volwassen leven glijdt verder... en nog steeds ben je niet verlost. Laat me je dit vragen: zul je dan
ooit verlost worden? Hoe waarschijnlijk is dat? Want als de mooiste gelegenheden, de krachtigste
middelen - gebeden, tranen, liefdevolle vermaningen en vurige prediking - je hart niet hebben
veranderd, waarom zouden andere omstandigheden dat dan wel doen? Zowel tegenslag als
voorspoed hebben je niet dichter bij Christus gebracht. Alles leek tevergeefs. Wees eerlijk: wijst alles
er niet op dat je zult blijven zoals je nu bent - tot de dood komt en de deur van hoop zich voorgoed
achter je sluit? Vind je dat een afschrikwekkende gedachte? Het is wel de harde werkelijkheid die je
onder ogen moet zien. Wie nu niet gewassen wil worden, zal waarschijnlijk onrein het einde
bereiken. God heeft je al zo vaak gelegenheden gegeven, maar jij bent eraan voorbijgegaan. Waarom
denk je dat er ooit nog iets beters zal komen? Misschien gebeurt dat nooit. Het kan je vergaan zoals
Felix, die bleef wachten op een “geschikter moment”... tot het te laat was. O lezer, sta stil bij wat de
hel werkelijk betekent. Stel je de ontzettende mogelijkheid voor dat jij daar misschien heel

binnenkort zult zijn. Sterven zonder verlost te zijn - geen woorden kunnen de ellende daarvan
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beschrijven. Het betekent voor eeuwig afgesneden zijn van Gods aanwezigheid, voor altijd
verstoken van Zijn heerlijkheid en kracht. Ik zeg dit tegen je, niet hard maar in liefde, als een
broeder die je wil waarschuwen. Word wijs, word wakker, voor dit jaar voorbij is. Geloof in Jezus, die
volledig kan redden, tot het uiterste toe. Neem tijd om stil te worden, denk na over deze dingen,
laat echte berouw in je hart ontstaan. Maar nog beter: kom met nederig geloof tot Jezus - dat is het
beste. O lezer, laat dit jaar niet eindigen zonder vergeving. Laat het nieuwe jaar je vinden met
vreugde en troost, omdat je hebt geloofd. Nu. Nu. Nu! Stel het niet uit. Vlucht om je leven, kijk niet
achterom, blijf niet hangen in leegte, maar haast je naar de heuvel van Gods redding - zodat je niet

verloren gaat.

© Het Spurgeon Archief

Page: 2



© Het Spurgeon Archief

Page: 3



