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EEN VRIJE GUNST

Ik zal U… geven tot een Verbond voor het volk. Jesaja 49:8

Jezus Christus is het hart en de kern van het verbond. Sta er eens even bij stil wat jij in Hem

allemaal hebt ontvangen. “In Hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk.” Denk eens

aan dat ene woord ‘God’ en Zijn oneindigheid, en zie dan tegelijk naar “de volmaakte Mens” en al

Zijn heerlijkheid. Alles wat Christus bezit, als God én als mens, is uit pure genade aan jou gegeven –

om voor altijd van jou te zijn. Onze gezegende Jezus is als God alwetend, overal aanwezig en

almachtig. Wat een troost om te weten dat al die grootse eigenschappen er helemaal voor jou zijn!

Is Hij machtig? Dan gebruikt Hij die macht om jou te steunen, je kracht te geven, je vijanden te

overwinnen en jou veilig te bewaren tot het einde. Heeft Hij liefde? Elke druppel liefde in Zijn hart is

voor jou. Jij mag je zonder aarzeling onderdompelen in die oneindige oceaan van Zijn liefde en

zeggen: “Dit is van mij.” En hoe zit het met Zijn gerechtigheid? Ook daar is Zijn hart vol van – en jij

mag zeggen: “Die gerechtigheid is van mij.” Misschien voelt gerechtigheid soms streng, maar juist

daardoor geeft ze je zekerheid: alles wat God in het verbond van genade heeft beloofd, zal Hij ook

werkelijk aan jou vervullen. En vergeet dit niet: alles wat Jezus als volmaakt Mens bezit, is óók van

jou. Toen de Vader Zijn welbehagen in Christus vond en Hem volkomen aannam, nam Hij jou daarin

mee. Want dezelfde liefde die de Vader voor Christus heeft, heeft Hij nu voor jou. Alles wat Jezus

heeft gedaan en alles wat Hij is, heeft Hij aan jou gegeven. Het is allemaal voor jou.
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