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EEN VOLKOMEN VERLOSSING

Deze zal groot zijn. Lukas 1:32

Voor alle dingen moeten wij van onze aanbiddelijke Heere Jezus zeggen dat Hij in menigerlei

opzicht groot is. De Heere Jezus is groot in de volkomenheid van Zijn natuur. Denk het eens in.

Nooit is er iemand geweest zoals Hij. Hij is onvergelijkelijk. Hij is Goddelijk, en daarom enig. Hij is

‘Licht uit licht en God uit God’. Jezus is waarlijk aan God gelijk; Hij is één met de Vader. O, de

grootheid der Godheid! Jehova is een oneindig Wezen, onmetelijk, onbegrijpelijk, onbevattelijk! Hij

vervult alle dingen. Hij is groot boven alle denkbeeld van grootheid dat wij ooit hebben kunnen

bevatten. Dit alles is waar van de Een- geborene. ‘In den beginne was het Woord, en het Woord was

bij God, en het Woord was God.’ ‘Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door hetzelve

gemaakt, en zonder hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is.’ ‘Want uit Hem en door Hem en

tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.’ ‘Hij is vóór alle dingen, en

alle dingen bestaan tezamen door Hem.’ Hij is evenzeer groot in de majesteit van Zijn ambten.

Bedenk dat Hij het om onzentwil ondernomen heeft om onze Verlosser te zijn. U ziet uw

dienstbaarheid, u kent haar, want sommigen van u hebben de ijzeren boeien gedragen, totdat zij als

het ware ingeroest zijn tot in uw ziel. Van die slavernij is Hij gekomen om ons te bevrijden. Zie Zijn

Sion in puin, puinhoop op puinhoop, rokend, verteerd! Hij komt om te herstellen en weer op te

bouwen. Dit is Zijn ambt - om de puinhopen weer op te bouwen, om de tempel van de levende God,

die door de vijand werd neergeworpen, weer te herstellen. Om dit te volbrengen, is Hij gekomen om

Priester te zijn, en Profeet en Koning. En in elk van die ambten is Hij onvergelijkelijk heerlijk. Hij is

gekomen om onze Zaligmaker te zijn, ons Offer, onze Plaatsbekleder, onze Borg, ons Hoofd, onze

Vriend, onze Heere, ons Leven, ons Alles. Christus, het uitgedrukte Beeld van de heerlijkheid van

Zijn Vader, heeft al die ambten op Zich genomen, opdat Hij Zijn volk volkomen zou kunnen

verlossen, en hen voor eeuwig tot de Zijnen zou kunnen maken. In ieder ambt is Hij groot en zal Hij

ook groot zijn.
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