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EEN VLIEG OP DE NEUS!

Het opengaan van Uw woorden geeft licht, het schenkt eenvoudigen inzicht. Psalm 119:130

Af en toe ontmoet je grappige mensen in de kerk. Laat me je vertellen over een nogal vreemde man

die zich onder het publiek van een predikant bevond. Deze predikant werd later dominee van een

kerk in Glasgow in Schotland, Maar vroeg in zijn carrière als predikant, toen hij nog een jonge man

was, ging hij naar een bepaalde kerk om een dienst te leiden. Hij keek de gemeente rond en zag één

man vooraan zitten die iets heel vreemds deed. Deze man was een van de functionarissen van de

kerk, en je raadt nooit wat hij aan het doen was. Hij zat daar met zijn vingers in zijn oren! Ik weet

niet waarom hij dit deed - ik denk dat hij de jonge predikant gewoon niet mocht en niet wilde horen

wat hij te zeggen had!

Ik zal je later vertellen over iemand die wel graag de prediking wilde horen, maar dat niet kon

omdat hij doof was. Maar deze man had het tegenovergestelde probleem: hij kon wel horen, maar

wilde niet! Wat kon de prediker doen? Ik weet niet wat ik in die situatie zou doen, en deze jonge

predikant wist ook niet wat hij moest doen. Hoe dan ook, hij ging door met de dienst terwijl de man

daar zat met zijn vingers in zijn oren! Later vertelde de jongeman Spurgeon over dit vreemde

voorval. Hij vroeg zich af of Spurgeon hem raad kon geven als hij zich in een soortgelijke situatie zou

bevinden - niet dat zoiets snel zou kunnen gebeuren! Hij zei: "Dat is toch wat voor een jonge

predikant! Wat zou u gedaan hebben, meneer Spurgeon?"

"Ik zou gebeden hebben ..." begon Spurgeon - en de jongeman trok een plechtige gezicht omdat hij

iets heel geestelijks verwachtte. Welnu, wat denk je dat Spurgeon zou hebben gebeden? "Ja," zei hij,

"ik zou gebeden hebben dat er een vlieg op zijn neus zou landen!" Als Spurgeon de prediker was

geweest, en zijn gebed was verhoord, dan weet ik zeker dat je wel kunt bedenken wat er gebeurd

zou zijn! Je hoeft toch niet je vingers in je oren te stoppen om niets te horen? Als je je niet

concentreert op wat er gezegd wordt, zul je het ook niet horen en begrijpen. Gods stem in de Bijbel

is de belangrijkste stem om naar te luisteren. De Psalmist zei in de langste Psalm het volgende: "Het

opengaan van Uw woorden geeft licht, het schenkt eenvoudigen inzicht" (Psalm 119:130). Als je wilt dat
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Gods Woord je hart binnendringt, moeten je oren openstaan, en je hart ook!

Vertaald uit: A Fly on The Nose and 51 other great stories.
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