EEN VLAM GEVOED UIT DE KERN

Een ieder, die gelooft, dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren; en een ieder, die liefheeft Degene,
Die geboren heeft, die heeft ook lief degene, die uit Hem geboren is. Hieraan kennen wij, dat wij de
kinderen Gods liefhebben, wanneer wij God liefhebben, en Zijn geboden bewaren. Want dit is de liefde

Gods, dat wij Zijn geboden bewaren; en Zijn geboden zijn niet zwaar. 1 Johannes 5:1-3

De liefde die de eerste christenen voor de Heere hadden, was geen kalme emotie die ze verborgen
hielden in de geheime kamer van hun ziel, en waarover ze alleen maar spraken als ze op de eerste
dag der week bijeen kwamen en liederen zongen ter ere van Christus Jezus, de Gekruisigde, maar
het was zo'n hartstocht in hen, en zo'n alles verterende kracht in hen, dat die in hun daden tot
uiting kwam en ze spraken er altijd over. De liefde tot Jezus was als een vlam die gevoed werd
vanuit de kern en het hart van hun bestaan en daarom zocht die zich een weg naar buiten en was

die voor iedereen zichtbaar.
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