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EEN VERZOENING VOOR ONZE ZONDEN

Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars
waren... Want indien wij, vijanden zijnde, met God verzoend zijn door de dood Zijns Zoons, veel meer

zullen wij, verzoend zijnde, behouden worden door Zijn leven. Romeinen 5:8, 10

Dit is precies wat de grote Vader voor ons deed; en toch waren we Zijn vijanden; we waren van Hem
vervreemd en leefden in openlijke opstand tegen Hem. Hoor, o hemelen en verwonder u, o aarde!
Hij spaarde Zijn eigen Zoon niet, maar gaf Hem voor ons allen over! ‘Hierin is de liefde, niet dat wij
God liefgehad hebben, maar dat Hij ons liefheeft gehad, en Zijn Zoon gezonden heeft tot een
verzoening van onze zonden’ (1 Joh. 4:10). Wat een dankbaarheid zou dit scheppen! Wat een
toewijding zou dit brengen! ‘Deze is Mijn geliefde Zoon’ (Matth. 17:5). Als u Jezus op Tabor of op
Golgotha ziet, ziet u God, Die Zichzelf aan ons overgaf opdat wij niet verloren zouden gaan, maar het
eeuwige leven zouden hebben. Zegt de Vader niet: ‘Dit is Mijn Zoon’? Wat een Zaligmaker moet Hij
wezen! U en ik kunnen Hem dan ook volkomen vertrouwen. Als de Heere Jezus Christus niet zomaar
een gewoon persoon is, maar niet minder dan God Zelf, wie zal dan nog twijfelen aan Zijn macht om
te behouden? Als Hij Gods Eniggeboren Zoon is, hoe veilig kunnen we dan de zaak van onze ziel aan
Zijn almachtige handen toevertrouwen!
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