EEN VERZOEK AAN GOD OM ZIJN NABIJHEID

Verlaat mij niet, HEERE. Psalm 38:22

Vaak bidden we tot God dat Hij ons niet zal verlaten in tijden van beproeving of verleiding. Maar
weet je, eigenlijk is dit een gebed dat we altijd nodig hebben. Er is geen enkel moment in ons leven -
hoe dicht we ook bij Hem leven - waarop we zonder Zijn voortdurende steun kunnen. Of je nu op de
bergtop staat in het volle licht, of door een donker dal gaat, of je nu vreugde ervaart of de kracht
van verleiding voelt trekken... steeds opnieuw hebben we dat eenvoudige maar krachtige gebed
nodig: “Verlaat mij niet, HEERE.” We kunnen niet zonder Zijn hulp, dag na dag. Maak er daarom ook
vandaag jouw gebed van: “Verlaat mij niet. Vader, verlaat Uw kind niet, zodat ik niet bezwijk onder
de aanval van de vijand. Goede Herder, laat Uw lam niet los, zodat ik niet afdwaal van de veilige
kudde. Grote Landbouwer, houd Uw plant vast, zodat ik niet verdroog en sterf. HEERE, verlaat mij
niet - nu niet, nooit niet. Verlaat mij niet in tijden van vreugde, opdat mijn hart niet volledig
opgeslokt wordt door blijdschap. Verlaat mij niet in mijn verdriet, zodat ik niet tegen U ga morren.
Verlaat mij niet op de dag van berouw, zodat ik de hoop op vergeving niet verlies en niet wegzink in
wanhoop. En verlaat mij ook niet op de momenten dat mijn geloof het sterkst lijkt, zodat ik niet
verval in hoogmoed of eigen trots. Verlaat mij niet, HEERE, want zonder U ben ik zwak, maar met U
ben ik sterk. Verlaat mij niet, want mijn pad is gevaarlijk en vol valkuilen; ik kan niet zonder Uw
leiding. Wees dicht bij mij, o HEERE, want ik wordt omringt door moeilijkheden en er is niemand die

helpen kan. Laat me niet los, laat me niet in de steek - U bent de God van mijn redding.”
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