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EEN VERHINDERING VOOR OPWEKKING

Ons land is nog niet helemaal overgeleverd aan de afgoderij, maar bedrijft wel steeds grovere zonde

en wijzelf die zo zwak zijn leven er middenin! Als we ons realiseren dat we ons in deze positie

begeven en tegelijkertijd door een overwinnend geloof de Almachtige arm vasthouden, geloof dan

dat het mogelijk is voor de Heere Jezus om dit land te redden. Wanneer wij dapper verwachten dat

Hij het zal doen, zullen we meer zien dan we ooit hebben gezien! Wat als ik zeg, dat als God Zijn

volk zal opwekken tot gebed, Hij een werk zal doen in onze tijd dat de oren van hen die het horen

zullen doet tintelen, niet van afschuw, maar van vreugde! Hij zal de wereld nog laten weten dat er

een God in Israël is. Waarlijk, wat ons belemmerd, is ons geloof, als de Zoon des mensen onder ons

zou nederdalen, zou Hij dan nog geloof vinden op deze aarde? O ongelovige kerk, o ondankbare

generatie, er is geen vertrouwen meer in God. Als u Hem slechts kon geloven en Hem zo in uw

geloof zou beproeven, dan zal Hij de vensters van de hemel openen en een zegen schenken, zodat u

niet genoeg ruimte zult hebben om het te ontvangen.
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