
 

Een standvastige vriend van de waarheid

Achtende de versmaadheid van Christus meerderen rijkdom te zijn dan de schatten in Egypte; want
hij zag op de vergelding des loons. Hebreeën 11:26

Tegenwoordig lijkt de waarheid die God geopenbaard heeft, minder belangrijk voor de mens dan
hun eigen gedachten en dromen. Maar van degenen die nog steeds het getrouwe Woord van
Christus geloven, zal worden gezegd: “Ik was een vreemdeling en gij hebt
Mij geherbergd “(Mattheüs 25:35 SVV). Wanneer je de waarheid ziet ronddwalen in
schapenvachten en geitenvellen, benauwd, geteisterd, gekweld en er niemand is die er een goed
woord voor over heeft, dan is het moment aangebroken om het te belijden omdat het de waarheid
van Christus is. Dan is het de tijd om je trouw te bewijzen door de smaad van Christus als een
grotere rijkdom te achten dan alle schatten van Egypte. Wat een dwazen zijn diegenen die alleen
geloven wat ieder ander gelooft, alleen maar omdat ze met het zwemmen in de meerderheid moeten
zijn. Het zijn slechts dode vissen die met de stroom worden meegedreven, en ze zullen worden
meegevoerd naar een schandelijk einde. Terwijl levende vissen tegen de stroom in zwemmen.
Levende christenen streven ernaar om de waarheid van Christus te belijden in de huidige tijd, en
tarten zowel de onwetendheid als de moderne wetenschap van het tijdperk. Het is de eer van de
gelovige, de ridderlijkheid van een christen, om een standvastige vriend van de waarheid te zijn,
wanneer alle andere mensen deze verlaten hebben.
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