EEN STANDVASTIG KARAKTER IS BELANGRIJK

Soms was Saul onder de profeten, gemakkelijk veranderd in een profeet, en dan weer onder de
waarzegsters; nu eens op de ene plaats en dan weer op de andere, en onoprecht in alles. Hoeveel
van zulke mensen hebben wij niet in elke christelijke gemeenschap; mannen die zeer makkelijk van
vorm veranderen. Zij hebben gevoelige genegenheden, zeer waarschijnlijk een teer geweten; maar
dan is het geweten zo opmerkelijk teer, dat wanneer het aangeraakt wordt, het schijnt toe te geven,
en je bang bent om dieper te peilen; het geneest zo gauw als dat het gewond is. Je kunt er druk op
uitoefenen op welke manier je maar wilt, ze zijn zo elastisch dat je altijd je doel kunt bereiken, maar

ze zijn dan niet standvastig van karakter en keren spoedig terug tot wat ze eerder waren.
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