
© Het Spurgeon Archief

Page: 1

EEN ROEP OM HULP

Breng verlossing, HEERE. Psalm 12:1

Het bijzondere aan dit gebed is hoe eenvoudig het is: kort, maar zó krachtig. Er zit zoveel

betekenis in, zoveel zeggingskracht. David was verdrietig omdat er maar zo weinig mensen trouw

bleven, en toen iedereen faalde, wendde hij zich rechtstreeks tot de Schepper. Hij besefte heel goed

hoe kwetsbaar en zwak hij zelf was — anders had hij nooit zo om hulp geroepen. Tegelijk stond hij

vastberaden in zijn voornemen om zich in te zetten voor de waarheid. Want laten we eerlijk zijn:

hulp vragen heeft alleen zin als we zelf ook bereid zijn iets te doen. Juist dat maakt dit korte gebed

zo mooi: het is direct, helder en zonder omwegen. De psalmist gaat recht op zijn doel af — naar God

— met woorden die doordacht en oprecht zijn. Hij weet precies wat hij nodig heeft en waar hij het

moet zoeken. Zou het niet prachtig zijn als wij ook zo konden bidden: eenvoudig, eerlijk en vol

vertrouwen? Of je nu een innerlijke strijd voert of kracht nodig hebt in moeilijke tijden, dit gebed

kan je een voorbeeld en houvast zijn. Wie zich inzet voor Gods werk maar zich moe en uitgeput

voelt, kan er steun uit halen. Zelfs iemand die nog zoekend is, die voelt dat hij God nodig heeft maar

Hem nog niet goed kent, kan met dit eenvoudige gebed beginnen. “Heere, help!” past bij elke

situatie: in leven of sterven, in vreugde of verdriet, in strijd of rust. Wij hebben te allen tijde hulp

nodig, en alleen bij Hem vinden wij die ware hulp. Daarom mogen wij niet aarzelen, maar leren

spoedig tot Hem te roepen. En wellicht is dit het allermooiste: een gebed dat oprecht uit het diepst

van het hart opstijgt, wordt altijd gehoord. Niet om onze verdienste, maar om Zijn trouw. Want Zijn

onveranderlijk karakter verzekert ons, dat Hij Zijn kinderen nooit verlaat. Zijn liefde als Vader en

Zijn trouw als Bruidegom garanderen Zijn hulp aan ons. Het grootste getuigenis daarvan is, dat Hij

Zijn Zoon gaf — waarmee Hij bewees dat Hij ons alle goeds wil schenken. En Zijn woord blijft

eeuwigvast: “Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet verschrikt, want Ik ben uw God. Ik sterk

u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt.”

Gebed: O Heere, U bent mijn sterkte in zwakheid en mijn toevlucht in nood. Tot U hef ik mijn ogen

op, want van U komt mijn hulp. Verlos mij Heere, en wees mij nabij. Amen.
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