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EEN RIJK VOORZIEN HART

U hebt vast wel eens grote waterbakken gezien, aangelegd om vele huisgezinnen van water te

voorzien, zoals men die in sommige grote steden aantrof. Zo is het hart van de mens een

vergaderplaats, waaruit de stromen des levens gevoed worden. Deze mogen door verschillende

leidingen vloeien, zoals de mond, de hand, het oog enz., maar toch hebben die alle hun oorsprong in

de grote bron en het middelpunt: het hart. Daarom is het gemakkelijk te begrijpen, hoe hoogst

noodzakelijk het is, die vergaderplaats in goede staat en schoon te houden, daar anders dat wat

door de verschillende leidingen vloeit vanzelf onzuiver en bedorven zal worden. Het hart moet niet

alleen zuiver, maar ook goed gevuld gehouden worden. Hoe zuiver het water in de vergaderbak ook

mag zijn, het is onmogelijk, genoeg te hebben voor alle behoeften, tenzij die vergaderbak goed vol is.

Een lege fontein kan niet anders dan lege pijpen hebben.

Laat verder de hele machinerie volmaakt in orde zijn, wanneer de vergaderbak droog is, zullen wij

tevergeefs op water wachten. Erken dus de noodzaak om in het hart goede voorraad te hebben en

laat deze u dringen tot de vraag: Hoe kan ik mijn hart goed gevuld houden? Hoe kunnen mijn

aandoeningen sterk, mijn wensen en mijn ijver brandende blijven? Christen, in één woord ligt het

antwoord opgesloten. David zei: ”Al mijn fonteinen zullen binnen in u zijn.” Wanneer uw bronnen

alles in God zijn, dan zal uw hart vol genoeg zijn. Aan de voet van Calvarie zal uw hart zich in liefde

en dankbaarheid baden. Wanneer u dikwijls in de vallei van de eenzaamheid bent, met uw God

sprekende, dan zal uw hart vol kalme voornemens zijn.

Wanneer u met uw Meester naar de Olijfberg gaat, om met Hem over Jeruzalem te wenen, dan zal

uw hart vol liefde voor onsterfelijke zielen zijn. Wanneer u onophoudelijk uw leven en uw hele

bestaan onder de invloed van de Heilige Geest plaatst, zonder Wie u niets kunt doen; wanneer u in

nauwe gemeenschap met Christus leeft, bestaat er geen vrees dat uw hart opdrogen zal. Hij, die

leeft zonder gebed of met weinig gebed, die zelden Gods Woord leest, die zelden opziet naar de

hemel om versterking en verfrissing van boven, ziedaar de mens, wiens hart uitgedroogd en dor zal

worden; maar hij, die in het verborgen zijn God aanroept, die veel tijd in de eenzaamheid

doorbrengt, wiens lust het is het Woord van God te overdenken, wiens ziel Christus toebehoort, die
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zich verblijdt in Zijn volheid en Zijn algenoegzaamheid, in de gedachte van Zijn heerlijke

wederkomst en daarom bidt, zijn hart moet overvloeien, en zoals zijn hart is, zo zal ook zijn leven

zijn. Het zal een rijk leven zijn, een leven, dat nog uit het graf spreken zal en zijn echo in de

toekomst zal hebben. Bewaar uw hart boven alles wat te bewaren is en bid de Heilige Geest, het te

vervullen, anders zullen de uitgangen van uw leven zwak en oppervlakkig zijn, en u zou evengoed

niet hebben kunnen leven. O, hoe begeerlijk is zo’n vol en rijk hart. Wie zo’n hart heeft, stromen van

levend water zullen uit zijn binnenste vloeien en de wereld verfrissen en verblijden.
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