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EEN RIJK LEVEN

De geschiedenis vertelt, dat toen één van de Engelse koningen uit gevangenschap terugkeerde, er

te Cheapside fonteinen waren, waaruit wijn spoot. Zo goedgunstig was de koning en zo blij het volk,

dat zij in plaats van water voor iedereen wijn schonken. Er is een manier om ons leven zo rijk, zo vol

en zo gezegend voor onze medemensen te maken, dat deze figuurlijke voorstelling op ons van

toepassing wordt; zo dat er gezegd kan worden, dat ons leven wijn voortbrengt, terwijl dat van

anderen water oplevert. Wij hebben er enkele gekend. Het leven van Johannes Howard was niet

zoals onze arme, alledaagse levens. Hij was zo welwillend, zijn sympathie voor zijn medemensen zo

zelfverloochenend, dat de stromen van zijn leven als kostelijke wijn waren. Misschien hebt u

persoonlijk een of andere uitstekende heilige gekend, een die heel dicht bij Jezus leefde. Sprak hij,

dan was er zalving en liefelijkheid in zijn woorden, vastheid en kracht in zijn uitdrukkingen, die u

wel kon waarderen, maar niet navolgen. Misschien zei u soms: ”O waren mijn woorden zo rijk, zo

liefelijk, zo zacht en zo zalvend als zijn woorden!

O waren mijn daden zo goed, zo vriendelijk van kleur, zo zuiver van smaak, als de zijne! Al wat ik

doe, is weinig en leeg, vergeleken bij hem. O, kon ik maar meer doen! Kon ik in ieder huis stromen

van zuiver goud brengen in plaats van schuim!” Welnu christen! dit moet u aansporen om uw hart te

vervullen met kostbare zaken. Verwaarloos nooit, nooit het Woord van God; dat zal uw hart rijk

maken aan voorschriften, uw hoofd rijk aan verstand en uw ingewanden aan barmhartigheid, dan

zullen uw woorden uit uw ziel voortkomen en, net als alles binnen in u, zalvend en liefelijk zijn. Laat

alleen uw hart vol zachte, edelmoedige liefde zijn, dan zal ook de stroom, die van uw lippen vloeit,

zacht en edelmoedig wezen. Maar bovenal, laat Jezus in uw hart leven, dan zullen stromen van

levend water uit uw binnenste vloeien, meer opvrolijkend en verzadigend en reiner, dan het water

uit de bron te Sichar, waaruit Jakob dronk. Christen, richt u voortdurend naar de bron van de

onnaspeurlijke rijkdommen en roep tot de Heilige Geest om uw hart rijk te maken tot zaligheid. Dan

zullen uw leven en uw woorden tot zegen zijn voor uw broeders, en u ziende, zullen zij merken, dat

uw aangezicht is als dat van een engel Gods.
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